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Sene 21 — No. 7247 — Fiati her yerde 5 kuruş 


PAZARTESİ 19 Kânunuevvel 1938 


'Tarını zannedenler yanılıyorlar, diyor 


Fransız ve İtalyan gazeteleri arasındaki münakaşalar devam ediyor 


Italyan Somalisinde bir Alman müstemlekesi tesis edildiğinden bahsediliyor 


, Paris 11 — Demokratik gazeteler cemiyeti kongresi toplanmıştır, Kongrede bulunan eski Başvekil B, Flandin bir nutuk irad ederek Fransız - Alman anlaşmasından dolayı memnuniyet beyan etmiş ve demiştir ki: 

«Fransa emniyet dilenemez, bizzat temine mecburdur ve buna tamamen muktedirdir. Bazı komşuları kabul edilemiyecek isteklerde bulunurlarsa Fransa bunları kemali sükünetle, fax kat büyük bir âzimle reddedebilir. 
Fransayı korkutacaklarını zannedenler çok yanılıyorlar. Bunlar tehdidle hiç bir şey elde edemezler. Hükümetin giriştiği kalkınma işinin devam etmesi için elimizden gelen gayreti sarfedeceğiz. 

Pantelleria adası 

Paris 18 — Fransız gazeteleri İtal. 
yanın Tunus vesair Fransız toprakla» rı üzerindeki emelleri münasebetile makaleler neşrine devam ediyorlar. 
Gazeteler Fransanın icab ederse kendini müdafaaya muktedir olduğunu da yazıyorlar. 

Bir gazete İtalyanın Pantellaria ada sını çok.tahkim ettiğini, buraya yüzlerce tayyare gönderdiğini, bu tayyarelerle Tunusa âkınlar yapılabilece- 


Eski Fransız Başvekili B. Flandin 


ğini yazmıştı. Bir askeri muharrir buna cevab vererek Pantelleria adasının iki kilometre genişliğinde, 5 kilometre uzunluğunda bir kayalıktan ibaret olduğunu, buraya tayyarelerin, bil hassa harp tayyarelerinin inmesine 


Türk - Amerika ticaret anlaşması parafe edildi 


itilaf ile iki taraf birbirine birçok 


tarife tenzilâtı yapmıştır 


Ankara 18 (A. 
A.) — Türkiye ile Amerika bir- “ 
leşik oOhükümet- | leri arasında müzakere edilmekte olan ticaret anlaşması projesi üzerinde her iki delegasyon tam bir itilâfa varmış ve mezkür proje bugün saat 11.5 
da Türk heyeti reisi ve hariciye umumi kâtibi B. 'Türk heyeti reisi 

Numan Menemen- ve Hariciye umumi 


cioğlunun evinde kâtibi B. Numan |dan birine namzed gösteriliyor 


parafe edilmiştir. o Menemencioğlu Parafe merasiminden sonra B, Menemencioğluya müracaat ederek Türk ticaretini pek ziyade alâkadar eden bu itilâf hakkında esaslı malümat almak istedik. Hariciye umumi kâtibi bize aşağıdaki beyanatta bulundu: «Amerika birleşik hükümetleri ile bir müddettenberi bu itilâflı müzakere ediyorduk. Bugün parafe ettik. 
Bu metin iki hükümet tarafından tasvip edildikten sonra ve ancak kânunusani içinde imza edilecektir, Size şimdilik şunları söyliyebilirim: Bu itilâf ile her iki taraf yekdiğerine bir çok tarife tenzilâtı yapmıştır, İtilâfın esası en ziyade mazhatı müsaade devlet muamelesidir. Türkiye Amerikadan ithal edeceği eşyaya mukabil Azami bir had ile mukayyed olmak şartile serbes döviz tevziatı yapacaktır. Bundan da anlaşılacağı gibi yeni 


itilâfta klering esası yoktur. Bilâkis her iki taraf yekdiğerine karşı olan tediyatı serbes dövizle yapmağı kabül etmişlerdir, 

Daha fazla tafsilâtın ancak imzadan sonra verilmesi kabil olan bu itilâf, her iki memleket ticari mübadelesini arttırmağa hizmet edecektir ümidindeyim. 


General Kâzım 
Karabekirin beyanatı 


Eski Sinop mebusu B. Rıza 
Nur da münhal mebusluklar- 


Ankara 18 (Telefonla) — Münhal bulunan mebusluklar seçimi Parti kurultayından sonra yapılacaktır. Münhal mebusluklardan birine mütekaid general Kâzım Karabekirin de Halk Partisi tarafından namzedliği konulacağı hakkında verdiğimiz haber teyid olunmaktadır. Bu akşam Ankara Palasta kendisi ile görüştüğüm general Kâzım Karabekir bugün de Reisicümhur İsmet İnönü tarafından kabul olunduğunu ve Ankarada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbula gideceğini ve tekrar Ankaraya döneceğini söylemiştir. 

Burada kuvvetle Söylendiğine göre, eski Sinop mebusu B. Rıza Nur da Halk Partisi tarafından münhal mebusluklardan birine namzed gösterilecektir. 

Doktor B. Adnanın da bugünlerde Ankaraya geleceği söylenmektedir. 


bir cihaz zuhur edebilir, 


imkân bulunmadığını kaydetmekte. 
dir. 


Bir Çek mebusunun makalesi 


Prag 18 (A.A.) — Mebus Charles Kut, Nedelmiliste gazetesinde Tunus hakkmda mühim bir makale neşretmiştir. Muharrir, Tunusun Fransanın «Südet mıntakası» olduğunu iddia etmekte ve vaktile mareşal Lyautey? 
in Fransızlara bir ihtarda bulunarak: «Şimali Afrikaya Fransızları yerleştirmezsek orasını kaybederiz.» dediğini hatırlatmaktadır. 

İtalyan Somalisinde Alman müstemlekesi 

Londra 18 — Reynols News gazetesinin beyanına göre, İtalyan Somalisinde 1925 de İngiltere tarafından İtalyaya terkedilen Kismajouda bir Alman müstemlekesi tesis edilecektir. 
Buraya 3000 Alman gönderilmiştir. 
İlkbahardan evvel bunların miktarı beş bin olacaktır. 

Bu gazete Almanyanın iki maksad takib ettiğini söylüyor: Kenyayı tahdid ederek Afrika içlerine doğru yol açmak ve eski kaçakçılık 'merkezi olan Chimboneda büyük masrafla vücuda getirdiği deniz üssünü tamamla- 


750 milyon 
marklık kredi 


Kati mukaveleyi imzalamak üzere bir heyetimiz 
Berline gidiyor 


Ankara 18 (Telefonla) — Dost Al manya devletinin milli İktisad Nazırı B. Funk Ankarada iken ekonomi bakanlığımızla 150 milyon marklık bir kredi için bir prensip anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmada yalnız faiz mikdarı ve müddet tesbit edilmiştir. Diğer esasları da tekarrür ettirmek ve kati mukaveleyi imza etmek üzere Hariciye Vekâleti umumi kâtibi B. Numan Menemencioğlunun . riyaseti altında bir heyetimiz önümüzdeki pazartesi günü Ankaradan Berline hareket edecektir. 


MDbüikkatlermr; 


Mahalle kütüphaneleri 


İstanbuldan, Parti kongresine şu temenni yükseldi: 

Bir dalın yaprakları mesabesindeki en küçük fırka ocaklarını kütüphaneler haline getirmek ve bütün hal kın istifadesine koymak. 

Çok iyi bir fikir; kabul edilmesini dileriz. Bu suretle, Halkevlerinin karakterini taşıyan minimini şubecikler yurdun her tarafına püskürülecek demektir. Kitap kısmından başlayıp diğer kolların vazifelerini de yavaş yavaş görmeğe başlarsa, bu teşebbüsten, pek çok hayırlı neticeler doğabilir: Bütün boş vakitlerin makul, nezih, faydalı bir şekilde teşkilâtlanmasına yardım edecek muazzam 


——— a yama 


Telefon: Başmuharrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 —- Müdür: 20497 


B. Flandin: “Fransayı korkutacak- | 3- 


şehrini bir nutukla açtı 


“Böyle fedakâr bir millet hangi istikamete olursa olsun gözünü kırpmadan bakabilir, 


Roma 18 (A.A.) — Mussolini, Sardenya adasında kömür madenleri mıntakasında yeni yapılan Carbonia şehrini açmıştır. Merasimde adanın her tarafından gelen elli bin kişi bulunmuştur. 

Mussolini adaya Bolzano kruvazörü ile gelmiş ve akşam yine aynı kruvazörle hareket etmiştir. 

Carbonia 18 (A.A.) — Mussolini burada söylediği nutukta evvelâ bu yeni şehrin bizzat isminde kendi mukadderatının menşeini ve kendisinden beklenen vazifeyi taşıdığını söylemiş, bundan bir sene evvel bataklık olan bu yerde bugün 12 bin nüfuslu bir.şehir yükseldiğini ve bu şehrin yarın 24 bin 


nüfuslu olacağını kaydederek bunu İtalyan milletinin teşkilâtçılık kudretine medyun olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Mussolini, İtalyan kömürünü medhetmiş Sardenya halkının meziyetlerini sayıp dökmüş ve bugünkü merasimin bir kaç sene evvel vatana yardım için evli İtalyan kadın ve erkeklerin altın yüzüklerini devlete ha- diye ettikleri günün yıldönümüne mü“ sadif bulundunu tebdrüz ettirmiş ve demiştir ki: 

— Böyle ağır fedakârlıklara katlanmasını bilen bir millet her kime olursa olsun ve-hangi istikamete olursa olsun gözlerini kırpmadan bakabilir.» 


Türk enerjisi, ekonomi savaşını da başaracaktır 


“Çok çalışmağa ve bütün güçlükleri giderecek şevk ile hazırlanmağa lüzum vardır,, 


İktisad Vekili B. Şakir Kesebir dün akşam radyoda bir nutuk irad etti 


Ankara 19 — Dokuzuncu ulusal ekonomi ve artırma haftası münasebetile İktisad Vekili B, Şakir Kesebir dün akşam radyoda bir konferans vermiş ve seneden seneye iktisadi hayatımızda iftiharla gördüğümüz mesud farkların yaratılmasında Ulusal ekonomi ve artırma kurumunun da bir faaliyet hissesi bulunduğunu ve geçirdiğimiz senenin milli iktisad bakımından mühim gördüğü bir kaç noktaya temas edeceğini söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

«Bzı zirai mahsullerimiz geçen seneye nisbetle 1938 yılında bir mıkdar fazlalık, bazıları da noksanlık göstermişlerdir. Maden istihsalinde cüzi bir artış görüyoruz. 
Henüz 938 senesinin tam rakamları eN. 
mizde olmamakla beraber 37 ve 38 senelerine ald ayni devrelerin mukayesesi tah- 


minizimi teyit etmektedir. Ayrıca bu sene 


zarfında demir cevheri istihsalâtına da başlanmıştır. 
Endüstri mamülâtında artış vardır. 


Tahmini hesaplarımıza göre, 37 senesi ile 
38 arasındaki artış mıkdarı 7-8 milyon lirayı bulmuştur. 

Bu malümat geçirdiğimiz senenin istihsal vaziyetinden memnun  olmaklığımızı haklı gösterebilir, Ancak unutmamalıyıs ki, umumiyetle istihsalimizi daha pek çok artırmaya mecburuz. Dünya müvazenesin- de her milletin hakiki yerini ancak kuvveti ve istihsal kudreti tayin ve muhafaza eder. Istihsalini en kısa zamanda en yüksek haddine kadar artırmağa çalışmak her vatandaşın şahsi menfaatine de uygun milli bir vazifedir.» 

B. Şakir Kesebir, Devletçe mütemadiyen istihsali artımak ve kıymetlen- 


dirmek için yeni imkânlar ve kolay- 
(Devamı 4 üncü sahifede) 


—— 


vi ——>—>—ğ—ğ— 


— Biçare torikler!... 
ediyorlar!.. 
— Neden korksunlar?.. 


Yakalanacaklarından bihaber, korkmadan akın 


Gene . geldikleri yere dökülecekler!.. 


Ek Gez İli kk El 


Sahife 2 


Dün Geceki ve Bu Sahahki Haberler 


19 Kânunuevvel 1938 


Okmeydanında bulunan |Kisitimhur Universityil Po/onyanın Çekoslovakcesedin esrarı anlaşıldı 


Maktul, Kâğıthanede çobanlık yapan Hasan imiş, İki arkadaşı yakalandı 


Bundan bir hafta evvel Okmeydanında telsiz istasyonu altında kurumuş bir dere kenarına öldürülerek bırakılan yirmi bir yaşlarındaki gencin hüviyetini tesbit için zabıtaca yapılmakta olan tahkikat bu sabah tenevvür etmiştir. 

Emniyet ikinci şubesi cinayet masası memurları elde ettikleri bir ipucu üzerinde yürüyerek Kâğıdhane- ye kadar gitmişler ve maktulün kim olduğunu meydana çıkarmağa muvaffak olmuşlardır. 

Meçhul maktul; Kâğıdhane kö- 


yünde; inek çobanlığı eden Hasan isminde bir delikanlıdır. 


Öldürülen çobanın hüviyeti bu suretle meydana çıktıktan sonrâ; zabıta memurları hadisenin üzerinden esrar perdesini yavaş yavaş sıyırmaga başlamışlardır. 

Görülen lüzum üzerine Kâğıdhane köyünde; maktul Hasanla yakından temasları bulunan iki genç yakalanmıştır. Bu feci cinayeti işlemiş olanlar da bugün sureti katiyede tes» bit edilecektir. 


Her tarafta kara kış 


hüküm sürüyor 


Besarabya vapuru karaya oturdu; 140 yolcu tipiye tutuldu Avrupada nehirler dondu 


Dün İstanbulda hava bütün gün yağmurlu geçmiştir. Rüzgâr şimal istikametinden hafif surette esmiştir. 
Sıcaklık dün üç dereceden yukarı çıkamamıştır. Gece bir dereceye kadar inmiştir. Karadenizde firtına şiddetini arttırmıştır. Bu sebeple dün ufak vapurlar Boğazdan dışarı çıkamamışlardır. Akdenizde de fırtına ve tipi vardır. 

Memleketin hemen her tarafında hava soğuk, karlı veya yağmurludur. 
Evvelki gece Ankaraya kar yağmış, termometre sıfıra kadar inmiştir. Kar bir santimetre kadar bir kalınlık hasıl etmiştir. Fakat öğleye doğru erimiş, yağmur başlamıştır. Akşam gene yağmurla karışık kar yağmıştır. 
Dün Ankarada en fazla sıcaklık 2 derTece idi. 

Trakyada ve orta Anadoluda bir çok yerlere kar yağmıştır. 


Yabancı memleketlerde Karadenizin şimal sahillerine kar yağmaktadır. Romanya, Bulgaristan, Yugoslavyaya da çok mikdarda kar 

yağmıştır. 

Sovyet Rusyada, Polonyada şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir. Birçok nehirler donmuştur. Polonyada bazı 


yerlerde termometre sıfırdan aşağı 
30 dereceye kadar inmiştir. 

Almanyada ve İngilterede, Belçika ve Hollandada da şiddetli soğuklar ve kar fırtınaları hüküm sürmektedir. 
Buralarda birçok nehirler ve göller donmuştur. 

Bir vapur karaya oturdu 

Çanakkale 18 (Akşam) — Romanya bandıralı Besarabia vapuru, Akdenizden gelerek İstanbula gitmek üzere Boğazı geçerken kar tipisinden Doganaslan mevkiinde karaya oturmuştur. 

Vapurun kurtarılması için Alemdar tahlisiye gemisi Çanakkaleden hareket etmiştir. 

150 yolcu kar tipisine tutuldu 

Dün akşam Çatalcanın Kumburgaz köyile Silivrinin Selim paşa köyü arasında Trakyaya otobüs ve otomobille gitmekte olan 140 yolcu şiddetli bir kar tipisine tutulmuşlardır. Kar tipisi arasında otobüsler kışmen yollarını şaşırmışlar, kısmen çamurlara saplanmışlardır. 

Bunu haber alan mahalli zabıta, köylülerin de yardımile bin müşkülâtla yolcuların bulunduğu yere varmışlar ve onları alarak Kumburgaza götürmüşlerdir. 


- Dörtler konferansı 


Almanya dörtlerin toplanmasını istiyor 


Londra 18 — Sunday Dispatch gazetesi B. Hitlerin silâhları azaltmak için bir konferans toplanmasını teklif edeceğini büyük başlıklarla yazıyor. Bu gazete diyor ki: 


«B. Hitler Fransa, İngiltere, Al manya ve İtalya arasında bir dörtler paktı yapılması için tekliflerde bulunmak niyetindedir. Bu tekliflerde bütün silâhların mıkdarının tahdidi ileri sürülecektir. 


Bazı nazi reisleri yeniden Şarki Avrupada bir harekete kalkışılmasına taraftardır. Fakat B. Hitler evvelâ Fransa ve İngilterenin mütalealarının öğrenilmesini istiyor. Bilhassa İngilterenin silâhlanmasının sırf tedafüi clduğu ve tecavüzi bir maksad bulunmadığı hakkında emin olmak arzusundadır. 


İkinci kânun ibtidalarında Londraya gelecek olan B. Hitlerin (kâtibi Wiedeman ,ve dört devlet arasında müzakere fikrinin karşılanacağını müzakere fikrinin nasıl karşılanacağını araştıracaktır.» 


ge MNG 


Memel meselesi 


Lituanyanın Varşova sefirinin beyanatı 


Varşova 18 (A.A.) — «Wieezor Waxvzawski» gazetesi yeni Lituanya sefiri Urbsizys ile yaptığı bir mülâkatı meşretmektedir. 

Sefir Lituanya siyasetinin tamamile müstakil olduğunu tebarüz ettirdikten sonra memleketinin Memel halkının muhtariyet taleplerini Memel statüsünün çerçevesi içinde tetkik etmeğe hazır bulunduğunu beyan etmiştir. Lituanyanın yeni Berlin s2- firi Skirpa, bu hususta müzakerelere girişecektir. 

Sefir Memelin Almanyaya devredileceği ve Almanya ile Lituanya arasında bir gümrük ittihadı vücuda getirileceği hakkında dolaşan şayiaları katiyetle tekzip etmiş ve demiştir ki: 

«Memel meselesi hariç olmak üzere Lituanya ile Almanya arasındaki münasebatler memnuniyete şayandır. 
Almanya ile iyi komşuluk münâsebetleri idame etmek Lituanya siyasetinin hedeflerinden biridir. 


dil Ge. ( Milim 


ilk fırsatta ziyaret edecek 


Rektör B. Cemil 
Bilseli'n beyanatı 


Üniversite rektörü profesör B. Cemil Bilsel, Ankaradan İstanbula dönmüştür, Rektör gazetemize aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

— Reisicümhur İsmet İnönü beni, kültür bakanı B. Saffet Arıkanla beraber kabul buyurdu. Kendilerine İstanbul üniversitesinin saygılarını ve bağlılığını arzettim. Çok duygulandılar, teşekkürlerinin ve sevgilerinin ulaştırılmasına beni memur ettiler, 

Hükümetin başında Cümhuriyetin ilme dayandığını ilân etmiş olan Büyük İnönüne kendi eli ile kurulmuş olan üniversitenin nasıl çalıştığını ve kuruluşundanberi ne kadar inkişaf ettiğini ve ne gibi eksikleri bulunduğunu arzettim. 

Üniversitenin çalışmalarını “ve inkişafını en yakın bir bilgi ve güven ile takib ettiklerini beyan buyurdular. Eksiklerin tamamlanması için mümkün olan her şeyin yapılacağını vadettiler, : 

Reisicümhurumuzun O üniversitemizi yüksek huzurlarile şereflendirmelerini de istirham ettim, kudretli ve faziletli Devlet Reisimiz ilk fırsatta üniversiteyi ziyarete geleceğini vadetti. Kendilerine bağlılığımızı ve en derin saygılarımızı ve teşekkürlerimizi arzeyledim.» 

Reisicümhurun 

teşekkürleri 

Ankara 18 (A.A.) — Riyaseti Cümhur umumi kâtipliğinden: 

Dokuzuncu ulusal ekonomi ve artırma haftası münasebetile' Reisicümhur İsmet İnöhü yurdun her tarafında bulunan vatandaşlardan ve kurumlardan yüksek ve samimi hislere terceman olan bir çok telgraflar almıştır. ' 

Bundân pek mütehassis olan İ$- met İnönü sevgi ve teşekkürlerile iyi dileklerini bildirmeye Anadolu ajansını memur etmiştir. 


Son dakika 


Bir aylık mütareke 


teklif edilecek 


General Franko bu teklifi kabul etmiyecek 


Paris 19 — Amerikadan gelen haberlere göre Lima konferansında toplanmış olan Amerika hükümetleri, hoel yortuları münasebetile general Frankoya ve Barselon hükümetine bir aylık mütareke adkini teklif etmek niyetinde bulunuyorlar. 

Fransız eski muhariblerinden mürekkeb bir heyet te başlarında baş piskopos Verdier bulunduğu halde B. Bonneyi ziyaret ederek bu mütareke teklifine yardım etmesini rica etmişlerdir. 

Burgostan buraya gelen haberlere göre general Franko, bu teklifi nazikâne. fakat katiyetle reddedecektir. 


Giano, Yugoslavyaya 
Macar dostluğunu temine çalışacak 


Roma 19 (A.A.) — Kont Cianonun Budapeşte seyahati hakkında İtalyan siyasi mahafilinde, kaydolunduğuna göre, eğer Macaristan Berlin - Roma mihverine olan dostluğunu Yugoslavyaya da teşmil ederse bu, büyük bir memnuniyet uyandıracaktır. Kont Cianonun bu yolda Macaristana dostça tavsiyelerde bulunacağı zannolunuyor. 

Roma 18 (A.A.) — İtalya Hariciye Nazırı kont Ciano bu sabah Budapeşteye hareket etmiştir. Kendisine, Macaristanın Roma orta elçisile hariciye nezaretinin bir çok erkânı ve bir çok da gazeteci refakat etmektedir. Kont Ciano Budapeştede Macar devlet adam- 


Jarile müzakerelerde bulunacaktır. 


yaya bir ihtarı 


Bir Ukrayna devleti vücude getirmek için tahrikât yapmaması isteniyor 


Varşova 18 (A.A.) — «Pat ajansı bildiriyor»: Yarı resmi «İnformation Polotigue Polonaise» gazetesi diyor ki; 

«Çekoslovakyada Alman aleyhtarlığı siyaseti iflâs ettikten sonra bazı Çek mahfilleri yeni hayallere kapılmıştır. Bu mahfiller bu sefer de Çekoslovakyayı, Sovyetler birliğinin, Romanyanın, Polonyanın, Macaristanın ve şimali Slovakyanın zararına olarak bir Ukrayna devleti vücude getirilmesine müsaid bir merkez haline getirmek istemektedir, Çekoslovakya siyasetinin takib edeceği yoldan mesul olan devlet adamlarının bu gibi temayüllerin devleti nereye sürükliyeceğini düşünmeleri lâzımdır. 

Çek milleti başına gelen felâketten sonra hakikatleri kavradığını göstermiştir, Bu itibarla herkesin sempatisini kazanacağından emin olabilir. 
Fakat bir şartla: Çek milleti devletin hakiki imkânlarını ve Çekoslovakla- 


rın hakiki menfaatlerini gözden uzak bulundurmamalıdır. Bu ise herşeyden evvel okomşularile iyi geçinmek ve bu komşularla arasındaki münasebetlerde elzem olan muvazeneyi bozmamakla kabildir, 

Çek milletinin mazinin derslerinden istifade ederek eski hatalarına düşmemesini temenni ederiz. Aksi takdirde Çekoslovakyanın istikbalini iyi görmek imkânı hasıl olmaz. 

Polonya efkârı umumiyesi ise bu devletin işlerinin yolunda gitmesini arzu etmektedir.» 


Çek Cümhurreisi Polonya Cümhurreisile görüşecekmiş 

Budapeşte 18 (A.A.) — «Wsti Ujsap» gazetesinin öğrendiğine göre Çek devletinin yeni reisi Hacha, Noel yortusu esnasında Tatra mıntakasında Polonya Cümhurreisi Moscleki ile bu-Tuşacaktır. 


Romanyadan 3sene içinde 


150 bin Yahudi çıkacak 


Budapeştede sahibi Yahudi olmıyan dükkânlara levhalar konuyor 


Bükreş 18 (A.A.) — Rumen ma- | sese sahibinin Arf olduğunu bildiren 


kamları büyük harpten sonra Romanyada yerleşen yahudilerin muhacereti. hakkında hükümet tarafın- 
.dan tanzim edilen projenin tatbikına geçmek üzere Romanyadaki yahudi cemaatlerile müzakereye girişmiştir. 

Bu projeye göre, üç sene ( içinde 150.000 yahudinin memleketi terketmesi lâzım gelmektedir. Söylendiğine göre bu muhaceret için Rumen makamları yahudi teşekküllerine lâzım gelen nakdi muavenetlerde bulunacaklardır. 

Budapeştede sahibi yahudi olmıyan mağazaların camekânlarına levhalar konuyor 

Budapeşte 18 (A.A) — Dün ilk defa olarak Budapeştenin bazı mağazalarının vitrinlerinde halka mües- 


levhalar konduğu görülmüştür. 


İngilteredeki yahudilerin Almanyayi protestosu 
Londra 18 (A.A.) — Büyük Britanya yahudi cemaati teşekkülleri bir toplantı yaparak, 20 kânunusani taris; hinde bütün İmparatorluk dahilinde metingler akdederek Almanyada yahudilere yapılan fena muameleleri, 

protestoya karar vermişlerdir. 


Macaristardân bir yahudi mebus kaçmış 

Budapeşte 18 (A.A.) — Hususi bir maden müessesesinde mühim mikdarda ihtilâs yapan yahudi mebus Biro hakkında bir tevkif müzekkeresi isdar edilmiştir, Fakat Biro ecnebi bir memlekete kaçmağa muvaffak olmuştur. 


Sovyetlerin bir protestosu 


Çek matbuatının Ukrayna meselesindeki lisanına şikâyet edildi 


Prag 18 (A.A.) — Sovyetlerin Prag elçisi Çek matbuatının Ukrayna meselesinde ittihaz ettiği tarzı hareketi Çekoslovakya Hariciye Nazırı nez. 
dinde protesto etmiştir. 

Nazır matbuatın şahsi mütalealar serdettiğini ve hükümetin matbüat üzerinde hiçbir nüfuzu olmadığı - cevabını vermiştir. 


Mürakabe işleri 

Ankara 18 (Telefonla) — Sermayesinin tamamı devlet tarafından ödenmiş olan iktisadi müesseseler yüksek mürakabe heyeti faaliyete başlamıştır. Heyet muvakkaten Sümerbank binasında çalışmaktadır. Bugünlerde Yenişehirde kiralanan binaya naklolunacaktır. 

Öğrendiğime göre mürakabe işlerini organize etmek üzere Almanya ve Rusyadan mütehassıslar getirtilmesi kararlaşmıştır. 


Tunusta bir faşist şefi tevkif edildi 
Paris 19 (A.A.) — Tunusda Fransız polisi, Cavdo isminde bir İtalyan faşist şefini tevkif etmiştir. Bu adam ırklar arasında düşmanlık uyandırmak cürümile maznundur. 


Romanyada yeni milli parti 


Kral partinin fahri reisi olacak 


Bükreş 18 (A.A.) —- «Milli rönesans cephesi» ismini alan Romanyanın tek partisi, ilk defa olarak toplanmıştır. 
Parti nizamnamesinin tanzimi için dört azadan mürekkep bir komisyon teşekkül etmiştir. Gelecek hafta (za kaydına başlanacak ve bütün Romanyada propaganda toplantıları tertip edilecektir. 

Doalşan bir şayiaya göre kral Karol bu partinin fahri riyasetini deruhte edecek ve Dahiliye Nazırı Calinesco partinin umumi kâtipliğine tayin edilecektir. 


serbes bırakıldı 

Berlin 19 — İngiltere tarafından Seyşel adalarına sürgüne gönderilmiş olan Arap şefleri serbes bırakılmışlardır. Dün bir İngiliz vapuruna binerek Beyruta hareket etmişlerdir. Beyrut- ta kendilerine büyük bir istikbal yapıs lacaktır, 


Manisa (Akşam) — Manisada tenis, son zamanda ehemmiyet verilen bir spor olmuştur, Halkevi spor komitesi, gençler arasında bu güzel sporu yaymak için tedbirler almış ve güzel bir tenis kortu yaptırmıştır. 
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En mukaddes milli tasarruf 


, Mahallede bir cenaze oldu. Merhum Arif paşaların büyük hanım he. 
men bir tepsi yemek yollamış. 

! Eski bir Türk âdeti! Henüz tamamile sönüp gitmemiş olması hepimizi mütehassis etti... Ayni muhterem hatun mahalleye yeni taşınan ve tanımadığı bir aileye de yine bir tepsi yemek gönderdiydi. 

Kiracı bayan; ültramodernmiş; dudak büküp: 

— Bize olmayacak! - demiş. 

— Size efendim. 

— Ne münasebet? 

İzah etmişler: (o «Babalarımızdan böyle gördük. Dünya ve ahret meşgalesinden dolayı vakti olmayanlara konu komşu yardım eder. Hareketimiz. 
de bir fenalık, bir tahkir yoktur. Kabul edin. İyi bir ananedir.» 

Eski nesil, mahalleli yardımının yalnız bundan da ibaret olmadığını bilir. İhtiyarlar, hal ve vakti yerinde olanlar, babaydılar; veli ve vasiydiler. 
Muhtaçları maddeten, manen korurdular, Edebiyatımız ise, bu işi sadece menfi cihetlerinden tetkik etmiştir: 

— «Mahallenin namusu» diye ötekinin berikinin hareketine karışırlar- 


dı, ne münasebet?,.. - diye tenkid 
edilmiştir. 4 
Halbuki dul bir kadını evlendir- 


mek; yetimleri okutmak, mümkün olamıyorsa bir dükkâna çırak yerleştirmek; aç kalıp kalmadıklarını tetkik ederek yardım istemelerine yahut sukut etmelerine vakit bırakmaksızın hemen muavenetlerine koşmak; bir baltaya sap olacakları zamana kadar felâketzede âcizleri, nöbetleşe, mahalle zenginlerine besletmek... Bunlar, güzel âdetlerimizdi. Ayni şekilde olmasa bile, başka türlü, Avrupa ve Amerikavari hayırperver cemiyetleri halinde dirilmeleri lâzımdır. 

Burnunun dibindeki sefalete, maddi ve manevi çöküntüye seyirci kalan bahusus elinde imkân varken bir şey yapmayan bir cemiyet sakatlığı oldugunu anlamalı, kendi kendini tamir etmelidir. 

#M 

Sıhhat ve içtimani muavenet vekâletimiz var. Pek çok işler yaptı ve yapıyor. Türk vatanı, — şarkılara bile geçen romantik harikalar gösterip — 

on, on beş yılda, on, onbeş asrın işlerini başardı. Mazhariyetlerimiz, saymakla tükenmez. Fakat bir mazhariyetimiz de mevcudu kâfi görmemek, daha iyisini istemektir. Alti okun biri olan «<İnkılâpçılık» da bunu icap ettirir. 

Mazideki mahalle teşkilâtı, kurunu vustaiydi. O şekilde devam edemezdi, yıkılacaktı, yıkılmıştır da... Amenna... 
Hakikaten de, son zamanlarda asil vazifesini müstesna ahvalde görebiliyordu, sırf dedikodu ile, baskınlar tertip etmekle filân vakit geçiriyordu... Şimdi ise, içtimai muavenet işimizi, devletin rehberliği altında halkın teşkilâtlanmasile yepyeni bir esas üzerine kurmak devresine gelmiş bulunuyoruz. Bu, sanayi, ziraat, bankalar, belediyeler ilâh gibi, muazzam bir iştir; mütehassısların plân yapmalarını, o plânın tatbik edilmesini icap ettiren milli bir faaliyettir. Bunun başarılması hayatımızın diğer kısımlarına da, maarife de, ahlâka da, fabrikaya çırak teminine de, sıhhate de ih, ilh müessir olacaktır. 

İçtimai muavenet işini, yukarda, yalnız mahalleler, mıntakalar cihetinden mevzuubahs ettim. Bunun bir de, 

meslekler kısmı vardır. Yani bir fer- 


— da 


— Bekârlık vergisinin evlenmeler Üzerinde tesiri olacağını zannediyorsan aldanıyorsun bay Amca... 


am, GM İİ elek: pa a dn 


Yeni otobüsler 


Belediye sipariş şartnamesini hazırlıyor 


Belediyenin şehirde işletmek üzere sipariş edeceği otobüsler için Avrupa- ya giden makine şubesi müdürü B. 
Nüsret Almanya, Fransa, İtalyada tetkikler yapmıştı. Bu tetkiklerden alınan neticelere göre bir şartname hazırlanacaktı. 

Aldığımız malümata göre Vali ve Belediye reisi doktor Lütfi Kırdar bu hafta içinde İstanbul yollarının münakale ihtiyaçlarını tetkik ederek otobüs şartnamesini hazırlayacaktır. 
Otobüs şartnamesi hükümetçe tasdik edildikten sonra münakasaya konulacaktır. 


Sabıkalı bir hırsız yakalandı 

Muhtelif tarihlerde: muhtelif kimselerden para ve elbise çalarak kaçmağa muvaffak olan sabıkalı hırsız Saim polis tarafından yapılan sıkı arama neticesinde yakayı ele vermiş ve hakkında kanuni muameleye huşlanmıştır. 


Aptesaneler 


Yenileri yapıldıktan sonra eskileri kaldırılacak 


Vali ve Belediye reisi doktor Lütfi Kırdarın Taksim, Harbiye ve Şişlide bulunan ve çok çirkin manzara arzeden aptesaneleri kaldırmağa karar verdiğini yazmıştık. o Aptesanelerin kaldırılmasından evvel bu semtlerin ihtiyacı ve kesafeti göz önüne alınarak Sultanahmette ve Eminönünde olduğu gibi temiz ve asri birer aptesa- ne inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu aptesanelerin yerleri bugünlerde kati surette tesbit edilecektir. 

Bundan sonra yeni aptesaneler süratle yapılacak ve onu müteakip eskileri kaldırılacaktır. 


Kalb sektesinden ölüm 

Galatada Serçe sokağında 19 numarada oturan 1281 doğ'umlu İstanbullu Tahir oğlu Neşet odasında ölü olarak bulunmuştur. Ölüm şüpheli görülmüşse de belediye doktoru tarafından muayene neticesinde Neşetin kalb sektesinden. vefat ettiği anlaşılarak defnine ruhsat verilmiştir. 


din yalnız oturduğu yerde değil, çalıştığı yerde içtimai şekilde sigortalanması: Tekaüdiyesi kesilen memurlar gibi, kazancından bir kısmının — devletçe muteber ve garantili — bir teşkilât tarafından biriktirilmesi; felâket, ihtiyarlık, askere gitme, çocuk doğurma, sakatlık anlarında yardım... 

Ancak bu iki şekilde sigortalandık- , tan sonra millet olarak eriştiğimiz tam saadete ferd olarak da dört başı mamur bir halde erişmiş bulunacağız. 

Tasarruf haftasının sonunda bu imanımı tekrar söylüyorum: En mukaddes milli tasarruf; ahlâki, insani ve medeni tasarruf budur! 

Memlekette böyle bir fon'un vücut bulması, milli servetimizin bir istinatgâhını teşkil edecektir. 


(Vâ-Nü) 


... Ben öyle bekârlar tanırım ki evlenen arkadaşlarının düğününe bile gitmezler... 


Şikâyetler 


İntizâmsız otobüs seferleri 


Kerestecilerden Eyübe işliyen otobüslerde nizam, intizam kal mamıştır. 

Hareket vakitleri muayyen değildir. 

Her'iki tarafta dahi otobüs yolcu ile ne vakit dolarsa ancak O va kit hareket eder. 

Cibali, Fener ve Balattan, elhasıl ara durak yerlerinden, otobüslere binmek imkânı yoktur. Bu yüzden işlerimize vaktü zamanın» da yetişmek imkânı olmamuk'a dır. 

Sırf keyfi otobüs seferleri yapılmaktadır. Bu hale Belediye Seyrüsefer zabıtası alâka gösteremez mi? 

Bir intizama konmak imkânı olmaz mı acaba? 


Vasfi Özer 


Limanda bir kaza 


Bir motör bir sandalı batırdı, sandaldakiler kurtarıldılar 


3043 numaralı Sandalcı Kadir evvelki gün sebze hâlinden aldığı dört müşteri ile kürkçü kapısına geçerken, Arif kaptanın idaresindeki Seyyar motörü sandala çarpmıştır. 

Sandal devrilmiş ve içinde bulunan Ali, Yasef, Manol,.ve Mehmed ismindeki dört yolcu ile sândalcı Kadir denize dökülmüşlerdir. Kazazedelerin feryadını duyan civardaki sandallar imdada koşmuş ve hepsini muhakkak bir ölümden kurtarmışlardır. Sandala çarptığı halde yoluna devam ettiği iddia olunan motör kaptanı hakkında tahkikata başlanmıştır. 


İzin almadan kimse vazifesi başından ayrılmayacak 

Şehir haricinde bulunan kazalarda- ki memur ve muallimlerin cumartesi günleri öğleden sonra otobüs ve diğer vesait ile şehre inerek pazar günle: rini İstanbulda geçirdikten sonra bazan pazar akşamları, bazan da pazartesi sabahları vazifeleri başına döndükleri görülmektedir. Hiçbir memurun resmen izin almadan vazifelerini terketmemesi ve vazifeleri başından ayrılanların ceza görecekleri alâkadarlara bildirilmiştir. 


İmarethanenin kurşunlarını tamir ederken düşerek yaralandı 

Karagümrük Sultan mahallesinde oturan Kastamonulu Mustafa oğlu Hacı Karacan Eyüp imarethanesinin kur, şunlarını tamir ederken birdenbire müvazenesini kaybederek damdan aşağıya yuvarlanmıştır. 

Başı taşlara çarpan zavallı amele kanlar içerisinde ve ifadeye gayri muktedir bir halde hastaneye kaldırılmıştır. Kaza etrafında polis tahkikata başlamıştır. Karacanın yarası ağırdır. 


Elini makineye kâptırdı 

Beykoz kundura fabrikası kesimhanesinde çalışan Hadi isminde biri, elini makineye kaptırarak kestirmiştir. 
Hadi, Nümune hastanesine yatırılmıştır. 
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senini vergi olarak vermeğe hazırdır. 


Konservatuvar 


En münasib yerin neresi olduğu 


tedkik edilecek 


Belediyenin yaptırmağa karar verdiği konservatuvar binası hakkındaki proje tadilâtının Nafia Vekâletince tasdik edildiğini ve inşaatı nezarete Güzel sanatlar akademisi profesörlerinden B. Arif Hikmetin memur edil. 
miğini yazmıştık, Binanın inşası için Belediyenin bankaya konmuş beş yüz bin liralık tahsisatı vardır. 

Bu itibarla binanın münakasaya konmasına mani kalmamıştır. 

Ancak Vali ve Belediye reisi doktor Lütfi Kırdar, konservatuvar binası etrafında esaslı tedkikler yapmağa karar vermiştir. 

Doktor Lütfi Kırdar, konservatuvar ve tiyatro binasının selefi Üstündağın düşündüğü gibi Şehzadebaşında mı, yoksa, şehrin başka bir yerinde mi, yaptırılması muvafık olacağına dair bir karar verecektir. 

B. Lütfi Kırdar, Taksimde de bu bakımdan tedkikat yapacak ve bu hususta şehircilik mütehassısı B. Prostun mütaleasını soracaktır. 


Dispanserler 


Vekil gelmeden doktorun ayrılmaması isteniyor 


İster vilâyete, ister belediyeye bağlı olsun bütün hastanelerin, sıhhi müesseselerin hekim, sıhhiye memuru ve diğer memur kadroları doğrudan doğruya Sıhhiye Vekâleti tarafından yapılmaktadır. 

İstanbul vilâyetinin muhtelif kazalarındaki dispanserler de birer hekimden başka, birer ebe, hastabakıcı ve sıhhiye memuru vardır. Dispanser tabipleri içinde vekâletten mezuniyet alanlar, yerlerine bir vekil gönderilmeksizin vazifesini terketmektedirler. 
Bu suretle hekimsiz kalan dispanserler, sıhhiye memurlarile ebelerin ve hasta bakıcıların elinde bırakılıyor. 
Nitekim son günlerde İstanbul dispanserlerinden üçünün doktorları mezuniyet almış bulunmaktadırlar. 
Dispanserlerin bu surette hekimsiz bırakılmasında büyük mahzurlar görülmüştür. İstanbul vilâyeti, bunu nazarı dikkate alarak Sıhhiye Vekâletine müracaatla, vekâletçe mezuniyet verilecek dispanser doktoru, ebesi veya sıhhiye memuru yerine vekil tayin edilerek gönderilmeden mezuniyet alanların vazifelerinden ayrılmasına müsaade edilmemesini rica edecektir. 

Bundan başka, vilâyetin biri Rumeli, diğeri de Anadolu .yakasında ol. . 
mak üzere iki seyyar hekimi vardır. 
Bu seyyar hekimler, kendi mıntakalarındaki köyleri birer birer dolaşarak bu köylerdeki hastaları muayene ve tedavi etmektedir. 

İstanbulun nüfus kesafeti itibarile iki hekimin kifayet etmediği görülmüştür. Bu hekimlerin artırılması da ayrıca vekâletten rica edilecektir. 


ne tesiri olur?.. 


». Böylelerine bekârlık vergisinin 


İkinci seyahat dolayısile 


İsmet İnönünün uzun bir not defteri, yine uzun, ucu iyi açılmış bir kalemi var. Geçen seyahatinde hangi köylü ile, hangi amele ile, hangi esnafla konuştu ise bu kalem faaliyete geçti. Uzun not defterine birçok şeyler kaydolundu. â 

Bir devlet reisi için, vasıtasız olarak ve vatandaşın ayağına giderek memleketin derdini, arzularını dinlemek ne kadar yerinde bir iştir. Nitekim İsmet İnönünün uzun not defteri, ne kadar mühim memleket meseleleri ile doldu. 

İşte gezdiği memleketlere ait bir birçok meseleler: Çiftçinin çalışma tarzı, tohum temizleme meselesi, pulluk ve karasapan işi, dokumacılık, balıkçılık, nakil vasıtalarının derelerden istifadesi, büyük demir sanayii, amele meseleleri, köylünün hayatı, köy maarifi, köylerde izdivaç işinin ucuzlatılması ve kolaylaştırılması, küçük deniz vesaiti inşaiyeciliği, köylünün geçim meselesi, gidilen yerlerdeki tabaklık, bakırcılık vesaire gibi mahalli sanatların ne halde olduğu... 

İsmet İnönünün bundan evvelki seyahatinin bilânçosu bu saydığım işlerden çok daha geniştir. Ben devlet reisinin meşgul olduğu meselelerden ancak birkaçını sayıyorum. 

Köy işini, menbaıda, maden işini, maden mıntakasında, büyük sanayii yerinde fabrikada tetkik etmek muhakkak ki en doğru, en mükemmel çalışma tarzıdır. 

İnönünün en büyük vasıflarından biri de budur. Derdi yerinde ve köylünün, çiftçinin, amelenin, rençberin, esnafın ağzından dinlemek... Devlet reisimiz kış demiyor, yorgunluk demiyor tetkik seyahatlerine devam ediyor. 

Cebindeki uzun not defteri tekrar meydana çıkacak ve ona yeni şeyler kaydolunacak. İnönü Çankırı da yapılmamış gördüğü bir takım küçük işler dolayısile: 

— Bütün bunların yapılması için Reisicümhurun büraya gelmesi lâzım mı? demişti. 

Devlet reisimizin bu sözü yalnız Çankırı idarecilerine değil, bütün devlet cihazınadır. En küçük memur, en ehemmiyetsiz işi yaparken bunu hatırlamalı, ve ona göre çalışmalıdır. 


Hikmet Feridun Es 


Benzin alırken kavga çıktı 

Nişantaşında oturan Enver, Tahir, Ali, İdris, Tevfik ve Hüseyin şoför Ahmedin idaresindeki otomobille Satiyerden gelirlerken otomobilin benzini bitmiş ve benzinci İsmailden benzin istemişlerdir. 

İsmail otomobile benzin boşaltırken müşteriler ve şoförle benzinci arasın» da ağız kavgası başlamış, çok geçmemeden kavga kızışmış, ve hepsi birbi» rine girmişlerdir. Kavgacılar birbirini döverek ortalığı velveleye verdiklerinden polis tarafından yakalanmışlar ve haklarında takibata başlanmıştır. 
mmm amman kmde 

Yurddaş: 

Türk köylüsü yurdumuzun eşsiz mahsullerini senin için yetiştiriyor. 

Onları bol bol ye ki, 

Köylünün yüzü gülsün. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu 


B. A. — Günün birinde, yola gelip, evlenirlerse masrafa alışmış bulunun lar!.. 
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Doktor Sehaht'ın Londra seyahati - Fransız- Italyan ihtilâfının tesiri - Memleketimizde esham ve tahvilât 


Almanya ile Fransa arasında geçen 

hafta imzalanan anlaşmadan sonra büyük bir nefes lan Avrupa siyaset âlemi, şimdi Şark pazarlarını elde etmek için Almanya ile İngiltere arasında başlıyan rekabeti merakla takib etmektedir, Bu devletlerden her biri, diğerinin siyasi bir maksad takib ettiğini, halbuki kendisinin yalnız iktisadi bir gaye ile hareket eylediğini herkese inandırmak istiyor. 
Belki her ikisinin de hakikaten siyasi maksadları vardır; fakat şarki Avrupa memleketlerinin bunu anlamadıklarını veya anladıkları halde ona göre tedbir ittihaz etmiyeceklerini düşünmek safderunluk olur. Zaten buna binaendir ki bu memleketler dedikodulara katiyen . ehemmiyet vermemekte ve siyasi cephede daima uyanık bulunmakla beraber iktisaden kendilerine gösterilen faydalardan âzami derecede istifade etmeği gözetmektedirler. 

Fakat bu iki devlet birbirlerine danışmadan alabildikleri rekabete girişirlerse bundan kendilerine fayda değil, zarar hasıl olacağını galiba anlamış olacaklar ki, bu işi görüşmek üzere geçen hafta doktor Scaht Londraya gitti; bir kaç gün kaldıktan ve mali mahafil ile temaslarda bulunduktan sonra Berline avdet etti. Financial Timesin yazdığına göre doktor Schaht, İngiltere bankası guvernörü bay Montagu Normanın misafiri olmuş ve aralarında, aşağıdaki üç mesele müzakere edilmiştir: 1; Merkezi ve şarki Avrupada ticari siyaset; 2: Yahudi muhacereti ve bunların Almanyada bıraktıkları mal. 
lar hakkında ittihaz olunacak teda- bir; 3: Almanyanın halihazır ticareti hariciyesi ve istikbaldeki inkişaf ihtimalleri. 

İngilterede hâkim olan kanaate göre Almanya, Avusturya ve Südet arazisini ilhak ettikten sonra, dört senelik autarcie plânını ehemmiyetli surette tadil ve binnetice beynelmilel mübadelâtı teshil edebilecek bir vaziyette bulunmaktadır. 

İtalya ile Fransa arasında Tunus ve Korsika ihtilâfı bu hafta zarfında şiddetini kaybetmemiştir. İki taraf gazeteleri de varkuvvetlerile birbirine hücum etmekte ve yer yer mitigler tertib olunmaktadır. 

Memel arazisi hakkında, Almanya ile Lituanya arasındaki ihtilâf da patlak vermek üzeredir. Almanya, bu araziyi işgale müheyya bir halde. 
hududda iki kolordu tahşit etmiştir; fakat Lituanyanın bu kuvvete karşı koyacağı hiç de zannolunmuyor. Bu meseleyi mevzuubahis eden İngiliz gazeteleri, bu ilhâki, Führerin artık Avrupada hiç bir arazi müddeiyatında bulunmıyacağı hakkındaki beyanatile nasıl telif etmek mümkün oldugunu soruyorlar. 

Bu siyasi keşmekeşlere, - Almanya tarafından Panama kanalının, İtalya tarafından da Süveyş kanalının beynelmilelleştirilmesi müddeiyatı ilâ- ve edilecek olursa umumi siyasi vaziyetin ve bunun neticesi olarak iktisadi ve mali durumun ne merkezde olabileceği kendiliğinden otezahür eder. 

Bu hafta zarfında Süveyş kanalı aksiyonları bilümum borsalarda yeniden 1350 frank birden düştü. Beynelmilel mahiyeti haiz bir kıymet böyle mühim bir sukut kaydederse, bu sukut diğer kâğıtlara da sirayet eder; nitekim de öyle oldu. Maamafih Fransız rantları sağlam vaziyetlerini muhafaza etmektedirler. Bu da, Fransa hükümetinin, son umumi grev teşebbüsünü muvaffakıyetle bastırmasından ve memleket dahilinde asayiş ve intizamı günden güne daha ziyade temin etmesinden ileri gelmektedir. , 

Bu hafta zarfında da Amerikaya iltica etmiş bir hayli Fransız sermayeleri vatan yolunu tuttular ve faiz haddinin yeniden inmesine sebeb oldular. Filhakika 2 sene vadeli Müdafaai milliye bonolarının faiz haddi de 

yüzde 3,50 den (3,25) e; 6 aylık Ha- 


Ni İstiklâl caddesi 
Komedi kısmı 


——ğ—- 


zine bonolarının faiz haddi de yüzde 2,50 den yüzde (2,25) e tenezzül etmiş bulunmaktadır. Yalnız frank piyasası düzelmiş değildir; o da İrangın, hâlâ zayıf olan isterlinin bir peyki bulunmasından ileri gelmektedir. 


Memleketimizde esham ve tahvilât vaziyeti 

Geçen hafta cüzi surette yükseldiklerini bildirdiğimiz yüzde yedi buçuk faizli Türk borcu tahvilleri Ankara borsasında yeniden bir yükseliş kaydederek 19,15 lirada kaldılar. Dahili istikraz kâğıtlarımız da isteklidir. 
Son muamele fiatleri şunlardır: İkramiyeli Ergani 19,42 lira Birinci tertip Sıvas-Erzurum 20,32 » Diğer tertipler 19 > 

Merkez bankası hisse senedleri yeniden 25 kuruş bir tezayüdle 111,25 lirada kapandılar. Bu kâğıtlara bilhassa İstanbulda talibler çoktur. 

Anadolu grupunda ufak tefek tebeddüller görüldü. 

Hisse senedleri 25,35 lira Tahviller 40 » 

Mümessiller 3T » etmektedir. 

Endüstriyel kâğıtlarımızda Aslan çimentoda bir çeyrek lira gerileme vardır. Son muamele fiati 8,80 liradır. 
Tramvay da bir lira gerileyerek 11,50 lirada kaldı. Buna mukabil Umum sigorta yarım lira yükselmiştir. Son fiat 13 liradır. 

Diğer nominal fiatler; İttihadı maili | 21,75 lira; Terkos 6,30 lira; İttihad değirmencilik 11,80 lira; Şark değirmencilik 0,81 lira; Telefon 8,60 lira; Bomonti 80,05 lira; Şark merkez ecza 
deposu 2,65 lira; Şirketi Hayriye 19 
lira, 

Gayri mübadil bonolarına 9 kuruşa talib vardır. 

Türk altını yine 10,25 kuruştur. 

Mısır kredi fonsiyeleri geçen haftaki fiatlerini muhafaza ediyorlar. 

1903 tertibi 

1911 > 


112 lira 
102 » dır. 


Bu akşam 


Nöbetçi eczaneler 


Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, Yüksekkaldırımda Vinkopulo, Galata: Topçular caddesinde Merkez, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Sadık Akduman, Fatih: Veznecilerde Üniversite, Karagümrük: Ahmed Suad, Bakırköy: Merkez, Sariyer: Osman, 


Aksaray: Etem Pertev, Beşiktaş: Vi- 


din, Fener: Vitali, Kumkapı: Belkis, Küçükpazar: Hikmet Cemil, Samatya: Kocamustapaşada Rıdvan, Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Topkapıda Nâzım, Kadıköy: Pazaryolunda (Rıfat Muhtar, Üsküdar: Çarşıboyunda Ömer Kenan, Eminönü: Beşir Kemal, Heybeliada: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: 

Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Beykoz, Paşabahçe ve Anadoluhisarındaki ec saneler her gece açıktır, 


Yarın akşam 
Saat 21 de meşhur piyanist 


LAZARE LEVY'nin 


Fransız Tiyatrosunda 
Veda Konseri 


Bu gece saat 20,30 da 


emi çıkmış bir “eml? bir güzel 


LL I 
TURAN lm b. 7 TURAN MİYAİMORU Sanatkâr Naşid, Cemal 
Sahir, okuyucu Semiha, 
Mezey varyetesi 
VAN GöÖLÜ 
3 Perde 
Localar 100, heryer 20, 

paradi 10 kuruştur. * 


Taksimde gece 21de (SEKİZİNCİ) 


Komedi 4 perde. Yakında: Büyük milli bir eser 


NO İNSAN MÂBUT $$ 


AKŞAM 


Parti Kongreleri 


İzmir, İçel, Bolu kongreleri- 


nin müzakereleri 


İzmir 18 (A.A.) — C. H. P. Vilâyet kongresi dün akşam nihayet bulmuştur. İlyönkurul ve büyük kongre üye ve delegeleri seçilmiştir. -Yönkurula seçilenler, Şehime Yunus, Atıf İnan, Mehmed Aldemir, avukat Ekrem Oran, eczacı Faik, doktor Hüseyin Hulki Cüra, eczacı Ferid Baha Yoruk, kongre- ye seçilenler doktor Behçet Uz, Atıf İnan, Mehmed Aldemir, Ekrem Oran, Rasim Dirim, Nuri Fettah, Tahir Bordur. Kongre kapanırken bütün murahhasların imzasile verilen bir tekrirde Ankaraya gidecek delegelerin milli Şefimiz İsmet İnönüne İzmirin sonsuz bağlılık ve tahassür duygularını da bildirerek İzmire teşriflerini rica etmeleri teklif olunmuş ve bu dilek alkışlarla kabul edilmiştir. 

Akşam Ankara Palasta bütün delegelerin iştirakile büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Mersin 18 (A.A.) — Üç gündenberi devam etmekte olan İçel kongresi dün akşam geç vakit sona*erdi. Esaslı dilekler tesbit olundu. Bilhassa zirai kredi işi, pamuk ziraati ve Mersin limanın inşası, kültür ve yol meseleleri hakkındaki dilekler üzerinde ehemmiyetle müzakereler yapıldı. Yeni ilyönkurul üyeleri ve büyük kurultay delegeleri seçildi. Kongre delegeleri şerefine Toros lokantasında bir 


ziyafette çok samimi hitabe yapılmış |tımız da madeni mamülât makineler ve 


ve hararetle alkışlanmıştır. 


Bolu 18 (A.A.) — Cümhuriyet Halk Partisi Vilâyet kongresi Vali ve Parti başkanı B. Salim Gündoğanın bir nutku ile açılmıştır. Ebedi Şefin hatırasını tazizen üç dakika ayakta bir ihtiram sükütu yapıldıktan sonra kongre mesaisine başlamış ilyönkurul üyelerini ve büyük kurultaya gidecek delegeleri seçmiştir. 

Kongre milli Şef İnönüye ve Büyük Millet Meclisi reisliğine, Başvekâlete, Dahiliye Vekâletine, Parti genel sekreterliğine tazim telgrafları çekerek mesaisine son vermiştir. 


Izmirde grip 


Tramvay ve otobüslerin ön kapıları kapalı tutulacak 


İzmir (Akşam) — Son zamanlarda İzmirde grip hastalığının salgın şeklini aldığı hakkında bir şayia vardır. 
İzmir sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü bazı tedbirler almıştır. 
Tramvay ve otobüslerin ön kapıları, mevsim sonuna kadar kapalı tutulacaktır. 

Sıhhat müdürlüğü, salgının grip olmayıp koriza denilen ve üç ilâ beş günde geçen bir hastalık olduğunu bildirmiştir. (o Mekteplerdeki talebe mevcudu, hastalık sebebile yarıya inmiştir, İzmir kültür direktörlüğü de bu sebeple mekteplerin muvakkat bir zaman için kapatılmasına lüzum olup olmadığını tedkik ettirmektedir. 


İzmirde bir kahvede kâğıd oynarken kavga çıktı 

İzmir (Akşam) — Kâzım ve Abdullah adında iki kişi sarhoş vaziyet- te kahvede kâğıd oynarken Mehmed adında biri gelmiş, oyuna karışmıştır. Bu-yüzden çıkan kavgada Mehmed bıçakla Kâzımı başından ve göğsünden ağır surette, kavga edenleri ayırmağa çalışan İsmaili de hafif surette yaralamış, kaçmıştır. Suçlu, takib edilerek tutulmuştur. Yaralılar hastaneye kaldırılmıştır. 


1- SHİRLEY TEMPLE 


tarafından Fransızca sözlü olarak yaratılan görülmemiş derecede güzel bir film. 


2 - Miki Mavsların Babası ve Mucidi 


19 Kânunuevvel 1938 


Tü rk enerjisi ekonomi savaşını da başaracaktır 


(Baş tarafı 1 inci sahifede) 


lıklar hazırlamaya hâdim tedbirler alındığını kaydederek hazırlanan döt yıllık üçüncü maden programının tatbikine başlandığını söyliyerek demiştir ki: 

— Birinci beş senelik programın tam tahakkuku 107 milyon liraya mal olabilecektir. Yeni dört senelik plân başlıca modem ve lüzumlu bazı sanayi istihsalâtının 

artırılmasını, iktisadi istiklâlimizi ve milli müdafaamızı koruyacak yeni sanayi müesseseleri tesisini, limanlar ve büyük elektriR santrallarının inşasını, deniz ticaret filomuzun ve tersanemizin ihyasını, bunlara irtibatı olan bir çok küçük, büyük işlerin yapılmasını istihdaf etmektedir. 
Yeni plânın tatbiki ile bugünkü maden istihsalâtımızın kıymeti iki misline çıkacak ve sanayi istihsalâtının kıymeti de 
300 milyon lirayı geçecektir. 

Bu rakamları arzederken, son on sene içinde maden ve sanayi sahasında umumiyetle iki misli istihsale yaklaşmakta olduğunu, Cümhuriyetin büyük bir feyiz ve muvaffakiyeti olarak (memnuniyetle ve iftiharla işaret etmek isterim. 

Harici ticaretimiz 

1938 senesi harici ticaretimiz geçeni 
senelere faik bir inkişaf seyri takib etmiştir. Ancak bu sene ihracat ve ithalât müvazenemizin biraz aleyhte 


kapanması muhtemeldir, Fakat bu 


halde bir sürpriz olmamalıdır. İhracatımız geçen yıldan fazladır, İthalâ- 


fenni âlât, nakıl vasıtaları gibi istikbali hazırlamaya, istihsali artırmaya yarayacak meyaddın muvakkten çoğalması nisbetide artmıştır. Ayrıca, bu artışın karşılığı Türk malları ihracına tahsis edilmek üzere T.C. 
Merkez bankasındaki kliring hesablarına geçmiş bulunuyor, 


Müvazeneli bir harici ticaret politikamızdan asla inhiraf etmeksizin istihsalâtımızı ve ihracatımızı muntazaman artırmak ve memleketimizin normal hayatını tazyik etmiyecek imâr ve kalkınma ve milli korunma icaplarına en uygun bir şekilde idhalâtı istikametlendirmek dikkatimizin esasını teşkil etmektedir. 


Evvelce akdedilmiş olup meriyetleri bu sene de devam eden bütün ticaret anlaşmalarına ilâveten bu sene zarfında yenilenmiş olan Isveç, Romanya, Çekoslovakya, İngiltere, Almanya, İtalya anlaşmaları harici ticaretimizin tanziminde faydalı olmuşlardır. Üç gün evvel Atinada imzalanan ve bugün Ankarada parafe edilen 


Amerika anlaşmalarının da ayni faydalı tesiri gösterecekleri ümid edilibilir, 

Sevgili dinleyicilerim; 


Atatürk rejimi, Türkiyeyi ekonomi hedeflerine doğru yapıcı ve yaratıcı hareketlerile her yıl biraz daha yaklaştırıyor. Artırma ve yerli malı haftalarında milletçe bu yaklaşmayı görerek taze bir kudret ve gayret bulmaktayız. Güç olan başlangıç devresi geçirilmiştir. Fakat önümüzdeki senelerin meçhul şeraiti okarşısında milletimizi en müreffeh ve yurdumuzu en ileri bir seviyeye yükseltmek ve iktisadi istiklâl ve varlığımızı korumak için vakıt kaybetmeksizin daha pek çok çalışmaya ve bütün güçlükleri iktiham ettirecek bir şevk ile hazırlanmaya lüzum vardır, 


Ekonomi savaşı içindeyiz, 'Türk enerjisi bunu da başaracaklır, Savaşlar kazanmayı bilen büyük Cümhurreisimiz İnönü başımazdadır. 


Bir kadın merdivenden inerken düştü, sobaya çarparak yaralandı 

Haydarpaşada Yeldeğirmeninde karakol caddesinde 104 numarada oturan İbrahim kızı 60 yaşlarında bayan İhsan evinin merdivenlerinden inorken müvazenesini kaybederek aşağıya kaymıştır. Sofaya düşen kadın orada. 
ki sobaya çarpmış, muhtelif yerleri yanmıştır. Bayan İhsanın feryadını duyanlar imdadına koşmuş ve kadını Haydarpaşa Nümune hastanesine kal. 
dırmışlardır. 


Vakıflar idaresi İzmride 

apartımanlar yaptıracak 

İzmir (Akşam) -— Vakıflar idaresi tarafından Mezarlıkbaşı omevkilnde müteaddid apartıman ve aile evleri inşa ettirilecektir. Bunların plâmları hazırlanarak belediye fen heyetine verilmiştir. Aile evleri, banyo ve saire itibarile konforlu olacaktır, 


Yugoslavya altın ticareti kontrolünü kuvvetlendirecek 

Belgrad 18 (A.A.) — «Yugoslavens- ki Kurir» gazetesinin emin bir menbadan öğrendiğine göre memleketin piyasalarında altın ticareti kontrolü takviye edilecektir, 


MELEK sinemasının 
Muazzam ÇOCUK HAFTASI 


21 Birincikânun oya vg başlıyor: 


2 BÜYÜK ve NEFİS FİLM BİRDEN: 


WALT DİSNE 


Baştan nihayete kadar renkli olarak yarattığı şen ve harikulâde güzel 


MİKİ'nin 1938 ŞEN HAFTASI 


FİATLARDA KAT'İYEN ZAM YOKTUR. 


21 Birinci kânun kya Akşamı 


WALT Di 


TAKSIM ve SUMER 


Kır Çiçeği 


SNEY 


Emsalsiz şaheseri... Sinema harikası... 
Ve bütün dünyanın en büyük filmi 


PAMUK PRENSES 
YEDİ GÜCE 


Fransızca sözlü ve Şarkılı filmin ilk iraesi şerefine 


Sinemalarnda 
GALA müsamereleri 


Biletler kapışılmaktadır, Yerlerinizi evvelden temin ediniz, 


POLİTİKA 


Japon - Çin harbi Uzak 
Şarkta siyasi gerginlikler 


doğuruyor 


Uzak Şark işleri yeni bir şekil aldı. Japonya Çinin mukavemetini esas itibarile kırmış olduğundan artık büyük meydan muharebeleri yapmak ve 'büyük askeri harekâtta bulunmak mecburiyetinden kurtulmuştur. Hindistan hududu civarına çekilmiş olan Çin hükümeti çete harpleri ile Japonları taciz ediyor. Deniz yolları tamamile kesilmiştir. Çin hükümeti ancak 


Hindistanın şarlondahi limanlardan silâh ve mühimmat alabiliyor. 


ve yolsuz, dağlık arazisi üzerinden 


İngiltere, efkârumumiyesindeki bazı temayüllere hoş görünmek için Hindistan üzerinden Çine silâh ve mühimmat gitmesine engel olmuyor. 
Fakat Fransa, Uzak Şarktaki otuz milyon nüfuslu Hindi Çini müstemleke imparatorluğunu kaybetmemek için bu müstemlekenin kara hudutlarından Çine silâh ve mühimmat gitmesini kati surette yasak etmiştir. 

Japonya şimdi Çindeki harekâttan ziyade, bu geniş ülkenin en zengin yerlerini işgal etmiş olmaktan doğan diplomasi meseleler ile uğraşmaktadır. 
Japonya Çinde kendisile müttefik olacak bir yeni hükümet kurmak, ayni zamanda Çindeki İngiliz, Amerikan, Fransız ve diğer ecnebilerin bütün imtiyazlı mıntakalarını ve kapitülâsyon haklarını ilga etmek istiyor. 

Bahusus Çinin umum ecnebi devletlerin ticaretine müsavi şerait ve hukuk dahilinde açık olmasına dair 1922 senesinde Vaşingtonda imzalanmuş olan dokuz devlet muahedesini ilga etmeği arzu ediyor. 

Japonya bu imtiyaz ve kayıtları ilga ettikten sonra Çinde ancak vücuda getireceği yeni hiikümeti tanıyacak ecnebi devletlerin alelâde hukuku düvel ahkâmı dahilinde ticaret etmelerine müsaade edeceğini anlatmıştır. 

Japonyanw bu yeni siyaseti Amerika ve İngiltere ile münazaaya düş. 
mesine sebep olduğundan Japonya ile Anglo - Sakson devletleri arasında giddetli münakaşalar cereyan etmektedir. 

Ayni znıanda Sibiryanın kara sularında ve nehirlerinde Japon balıkgı filolarının balık avlamaları meselesinden dolayı Japonyanımn Sovyetler birliği ile münasebatı gerginleşmiştir. Japonya bu balık saydı hakkının devamlı surette tanınmasını istiyor. Sovyetler birliği ise Japonyanın bir gün kendisine tuurruz edecek düşman olması ihtimali bertaraf olmadıkça bütün Sibirya sularını Japon balıkçılarınâ bırakmağa taraftar değildir. Sahalin adasının şimalinde Japonların işletmekte oldukları petrol madenleri 


hakkında da anlaşmamazlık çıkmıştır. 


Uzak Şarkta bugün mesele sadece bir muharebe meselesi olmaktan çıkmış, bir taraftan Japonya ve diğer taraftan Amerika, İngiltere ve Sovyetler birliği arasında neye varacağı belli olmayan münakaşalar ve gergin- 


likler şeklini almıştır. 


AKŞAM 


Osmanlı nd kadınefendiler 


Osmanlı padişahlarının nikâhladıkları kadınlara kadımefendi derlerdi. Bu ünvan on dokuzuncu asır ortalarında Tanzimat devrile başlamıştır. On dokuzuncu asrın ortaları na kadar padişahların gözdelerine, odulıklarına, nikâhlılarına sadece hatun denirdi. Daha sonraları haseki ye sultan dendi. 

«Hatun» kelimesi eski Türklerde olduğu gibi Osmanlılarda da kibar kadın mefhumunu muhafaza etti, Timurun karılarının adı hatun kelimesile sıfatlandırılmıştı. Birinci Osmanın karısı Malhatun, Yıldırımın karısı Devlethatun, Fatihin karısı Sittihatundu. 

Fatihten sonra «hatun» kelimesi kıymetini kaybetti. Saraya her millete mensub halayıklar doldu. Bunlara 


Radium madeni 

İlk radium Bohemya'da, Yohaşimstal madenlerinden istihsal edildi. 

Bundan sonra Amerikada Kolorado'da, Portekizde, Madagaskarda, Norveç ve Groenlând'da radium ma denleri keşfedildi. 

1920 denberi yeryüzüne radiumu 

, Belçika Kongo'su vermektedir. 


Gömleğe dair 

Yün gömlek Roma imparatorlugunun sonuna doğru giyildi. O zaman bir yün gömlek pırlanta kadar kıymetliydi. Brötanya Dükası, Papa 
2 nci Adriyene otuz tane hediye etti. 
Bugünkü erkek gömlekleri 1830 da dikilmeğe başladı. Yüz otuz sekiz sene ewel bugün giyilen gömlekler mevcud değildi. 


Anafordan yiyip içtikten sonra 


Geçen gün Roterdam'ın lüks lokanfalarından birine iki şık adam giriyor. Bunlar en seçme yemekleri 15- marlıyor ve yiyorlar. Yemek arasında şarap listesini getirtiyorlar ve lokanta sahibinin itiraf etmeğe mecbur kaldığı veçhile, şarap intihabı hususunda, birinci sınıf müşterilerden, olduklarını isbat ediyorlar. Yemek bittyor, şaraplar içiliyor, iki müşteri kah- ve içerken en mutena Fransız likörlerinden ısmarlıyorlar, 

Bir taraftan bu iki müşteri sigaralarını savururken, diğer taraftan da loknta sahibi oldukça büyük bir yeğin tutan hesap puslasını hazırl. 


da hatun denmeğe başlandı ve yavaş yavaş bu kelimenin yerini kadın kelimesi tuttu: Dilrubakadın gibi. 

Abdülmecid devrinde ilk teceddüd hareketleri başgösterince padişahların nikâhlı kadın almaları usulü de kondu. Padişahın nikâhladığı kadına, kadınefendi dendi. Bunlar dört tane idi ve sırasile numaralıydı: 1 inci kadınefendi, 2 nci kadınefendi, 
3 ve 4 üncü kadınefendi. Veliahdlerle sair şehzadelerin karılarına bu ünvan verilmezdi. 

Osmanlı tarihinde son kadınefendi Vahideddinin 4 üncü karısıdır. 
memleket düşman işgali altında parçalandığı sıralarda bu padişah, saray bahçıvanının kızını nikâhladı. Os. 
manlı sarayının sor kadınefendisi bu bahçıvan kızıdır. 

Fildişi pazarı 

Yeryüzünün en büyük fil dişi pazarı Londradadır. Her sene Londrada 
120 ton fil dişi satılır. 

Bu fil dişlerinin hepsi filin dişi değildir. Gergedan ve sair dişli hayvanların dişleri de piyasada fil dişi gibi sürülmektedir. Bilhassa gergedanla filin dişini ayırd etmek ancak mütehassıslarca kabildir. 

İspanya ne âlemde? 

İspanyanın sathi mesahasının yüzde 60 ımı Franko kuvvetleri İşgal etmektedir. Nüfusun yüzde 57 si Franko taraftarıdır. 

Barselon hükümeti, İspanyanın sathi mesahasının yüzde 40 ını işgal ediyor. Nüfusun yüzde 43ü hükümetçidir. 


yor. Bu aralık iki müşteriden birisi ayağa kalkıyor ve telefonun bulunduğu yere giderek Polis müdürlüğünil arıyor. Telefon başına gelen Emniyet memuruna ismini veriyor. Falnca lokantada yemek yediğini, parasını vermeğe muktedir olamıyacağını, yanın daki bir arakadaşının da ayni vaziyet- te olduğunu söylüyor ve haklarında lâzımgelen muamelenin yapılmasını rica ediyor. Birkaç dakika sonra lokantaya gelen polis memurları, yirmi dört, yirmi beş yaşlarında şık iki anaforcuyu Tevkifhaneye götürürken, lokanta sahibi de elindeki hesap puslasile arkalarından bakakalıyor. 


Büyük gemi yapmak hususundaki yarış yakında nihayet bulacakmış 


Umumi harpten sonra vapurların büyüklüğü ve sürati durmaksızın artmaktadır. Evvelâ Almanlar (Bremen) ve (Europa) transatlatikleri ile bütün dünya denizci milletlerini geride bırakmışlardı. Daha sonra Fransızlar (Normandie) ve İngilizler (Gueen Mary) transatlantiklerini yaparak Almanları geçtiler 

Fransızlarla İngilizler bu iki geminin eşlerini de yapıyorlar, Fakat bunlar bittikten sonra bu cesamette, yahut daha büyük gemi yaptırmağı kimse hatırından geçirmiyecektir. 

Almanlar şimdiden rekabeti bırakmışlardır. İngilizlerle Fransızlar da sonu meçhul bir yola girerek mütemadiyen gemilerinin cesamet ve süratlerini arttıracak değildirler, 

Bahri inşaatta bir düstur vardır: Bir geminin süratini arttırmak için makine verimini 3 milsli arttırmak za» ruridir. Makine verimini arttırmakla mahrukat sarfı da o nisbette artar. 

Makinenin kuvvetini ve mahrukatın sarfını arttırmak için de geminin hacmini arttırmak lâzım gelir. 
Geminin süratini arttırmak için büyüklüğünü mütemadiyen arttırmak iktisadi ve idari icaplara uygun bir şey sayılamaz. 

Bunun için çok büyük ve çok süratli gemi inşasına aleyhtar olanların davası son zamanlarda galebe çalma» ğa başlamıştır. Bunlar geminin cesamet ve sürati ile iktisadi icaplar arasında makul bir nisbet bulunmasına lüzum görmektedirler, 


Normandie, Oueen Mary, gibi büyük vapurların iktisadi bakımdan birer yıkım olduğu anlaşılmıştır. Bunun için yeniden yaptırılmasına karar veri- 


len iki transatlantik bittikten sonra artık büyük vapur inşasına nihayet verilecek, küçük, fakat yollu vapur yaptırılmasına ça-Jışılacaktır. 


Halbuki yukarıda isimleri geçen dört transatlantik ile yapılacak diğer iki transatlantik iktisadi noktadan birer yıkımdır. Masrafı kârından çoktur. Bu tahripkâr işe sırf milli şeref ve sürat rekoru remzi mavi flâmayı kazanmak hırsı ile devam ediliyor, Bunun ise sonu gelmiyecektir. 


Binaenaleyh yapılan ve yapılmakta olan altı gemi ile dünya bahri inşaat tarihindeki gayet büyük ve gayet seri transatlantik yaptırmak devri kapanacaktır. Bundan sonra yeni bir devir açılacaktır. Bu devirde gemilerin cesameti fevkalâde büyümeksizin sürTatini son derece arttırmak gayesini istihdaf edecektir, 

Bu maksad, muharrik kuvveti, yani transatlantik kazanlarındaki buhar tazyiki kuvvetini arttırmak ile mümkün olacaktır, 


Almanların (Europa) ve (Bremen) transatlantiklerinin kazanları 23 atmosfer, (yani buhar derecesi) ile işlemektedir. (Normandie) 28 buhar derecesile işliyor. 

Almanların uzak seferlere mahsus yeni vapurlarının cesametleri küçük olduğu halde, süratleri çok yüksektir, Meselâ Potsdam vapurunun kâzanla-TI 80 atmosfer ile hem idareli, hem de emniyetle işlemektedir. 

Almanlar, gemilerin hacimlerini büyütmeksizin süratlerini arttırmak sahasında, halihazırda diğer denizci milletlere tefevvuk etmişlerdir. Uzak Şark seferleri için Almanyada yapılan vapurların hacimleri 18,000 ton, ve makinelerinin kuvveti 26,000 beygir ve süratleri saatte 21 mil olduğu halde, petrol sarfı beygir başma saatte 
290 gramdır. 

Bu gemilerden iki türbin - elektrik ile ve biri münhasıran buhar makinesile mücehhezdir. Tahrik kuvvetleri 
45 ile 80 atmosfer arasındadır. 

Bu yeni gemilerin bugün temin 'ettikleri sürat, evvelce hacimlerinin bir buçuk misli büyük tekneler ile temin olunuyordu. Meselâ (Cap Arcona) ismindeki eski Alman transatlantiği saatte 21 mil sürat temini için 27,000 ton hacminde yapılmıştı. 

Hülâsa her sahada olduğu gibi bahri inşaat sahasında da artık tasarruf ve idare düşüncesi her şeyin fevkinde sayıldığından, gayet süratli gemilere malik olabilmek için, gemilerin hacimleri sonsuz bir süratte büyültülmiyecektir. — F, 


Mal sahipliği yapan hırsız ! 


Müşterilere kumaş beğendirirken mağazanın sahibi içeriye girince işler karıştı 


Elâzig (Akşam) — Burada garip bir hırsızlık olmuştur: Tüccardan B. 
Ahmed mağazasının kapısını çekerek bir iş için mahkemeye gitmiştir. Bu sıtada İsmail adında biri kendi dükkânı imiş gibi içeriye girmiş, bir taraftan kumaş toplarını düzeltirken, diğer taraftan para çekmecesini kırarak içindeki 30 lirayı aşırmıştır. 

Fakat tamam bu sırada içeriye üç müşteri girmiş ve: 

— Bize paltoluk kumaş göster.. demişlerdir. 

Hırsız işi belli etmemek için birkaç top kumaş çıkarmıştır. Müşteriler kumaşa bakarken hırsız kaçacağı sırada dükkânın sahibi içeriye girmiştir. 
Müşteriler B. Ahmedin tanıdığı ol duğundan dükkân sahibi hırsızı da bunların ahbabı zannetmiştir. Hırsız bundan bilistifade kaçmıştır. 

B. Ahmed bu sırada çekmeceyi kirılmış görünce işi anlamış ve polise baş vurmuştur. Polis hırsızı yakalamıştır. 


Beyoğlu kaymakamlığı 
Beyoğlu kaymakamlığına tayin edil. " diğini yazdığımız Bakırköy kaymakamı B. Ahmedin tayin emri henüz viİlâyete gelmemiştir. Emrin bugün geleceği tahmin ediliyor. 


ve : 

er iye 

eri iki ayrı paradır. Bunlar irleşmeyince mükemmel 


GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 


Sardenya adası 


ussolini, Sardenya adasına gitti. 

Yeni tesis edilen bir kömür şehrinin küşad resminde bulundu. Faşist 

emellerinin hedefi olan Korsikayı cenubdan kavrayan bu adayı şu sırada ziyareti manidar görülebilir. 


Mesahası 24,100 kilometre olan Sardenya'nın nüfusu 800,000 kadardır. Şimali volkanik erazidir; cenubsa ilk devir kayalarıdır. Garb kısmı, şark kısmından daha alçaktır. 

İklim malaryalıdır. Sahilin bazı noktalarında ebedi ilkbahar hüküm sürer. Yağmur azdır. Dereler çok olmakla beraber faydaları azdır. Ekseriyetle seller yaratırlar. 

Ada büyük istilâlara uğramadığı için halk, oldukça saf bir ırktır: İspanyanın eski ehalisinden olan İber'lerden oldukları sanılır. Kısa boylu, çevik hareketli, fakat dimağen tembel kimselerdir. 

Sardenya fakir bir yerdir. Toprağın büyük bir kısmı ekilmemiştir. Ekseriyetle 


cinsi bozulmuş, kavruk ehli hayvanlar da çok mikdarda değildir. Sahillerde hayli balık avı varsa da bundan daha ziyade İtalyanlar istifade eder. Adanın madeni boldur. Romalılar dahi istifade ederlerdi. İyi taş cinsleri çikar, Fakat yolla ve limanlar fena olduğundan şimdiye kadar bunlardan da imkânı derecede istifade olunamamıştır. 


Adada, prehistorik devirlerden kalmış bakiyeler mevcuddur. Burasını evvelâ Fenikeliler, sonra da Anadoludan gelmiş Sardan'lar müstemlekeleştirmişlerdir ki, Sardenya ismi de bunlardan gelir. Müteakib müstevliler sıra ile, Etrüskler, Grekler, Kartacalılar (512), Romalılar (238), Vandallar, Gotlar, Bizanslılardır. Sonra ada, müstakil oldu; onuncu asırda dört muhtariyete ayrıldı. 1022 de Pizalılar aldılar. 1325 de İspanyadan Aragonlar ge“ lip burasını ilhak ettiler ve kalelerden çoğunu yaptılar. Ada 1714 de Avusturya- ya, 1720 de Savua hanedanına (İtalyaya) geçti. 


“Moeozole,, nedir? 


tatürk'e yapılacak anıt - kabir dolayısile «mozoleş kelimesi kullanılıyor. 

Bu söz beynelmilelleşmiştir: Büyük ve mükemmel bir matem âbidesi münasınadır. 

Mozole tabiri, Garbi Anadoluda, şimdiki Denizli ve Muğla tarafların- da, milâddan 353 - 377 tarihlerinde hükmeden kral Mozol'un isminden alınmıştır. Bu hükümdar, zamanın âdeti mucibince, hemşiresi Artemisya ile evlenmişti. Vefatında tahtta kalan Artemisya, biraderi ve zevci için muazzam bir makber bina ettirdi ki, eskiden «acaibi seb'ai âlem; 


dediğimz dünyanın yedi acayib eseri meyanındadır. Mozole, onuncu asırda mevcuddu. Rodos şövalyeleri, 
1522 de mozolenin bulunduğu Halikarnas şehrinin yerinde bir kale yaparlarken, bu meşhur âbidenin bakiyesini malzeme diye kullanmışlardır. 1846 da İngiltere Osmanlı hükümetile anlaşarak mozolenin bakiyeleri olan heykelleri Londraya, Britanya müzesine nakletmiştir. 

“Muazzam ve mükemmel makberlere her dilde mozole (mausolöe) denilmesi işte bu tarihi hatıra sebebiledir: 


Kral on üçü 


spanyada tekrar tahta çıka” 

cağı hakkında haberler alınan &abik İspanya kralı on üçüncü Alfons 
1886 senesinde doğmuş ve doğduğu 
gün olan 17 mayısta kral ilân edil 
miştir. Validesi Mariya Kristine 1886 
dan 1912 senesine, oğlu rüşte vasıl oluncıya kadar niyabet etmiştir. Bu müddet zarfında İspanya Küba ve Fiipin adalarını Amerikaya terketme- ge mecbur kalmıştır, i 


nNGÜ Alfons 


Kral Alfons 1931 senesi mayısının 
14 üncü günü tahtından fcragat ede- 


rek Madridi terketmiştir. Ondan sonra Barselonda Zamoranın muvakkafi 


riyasetinde Cümhuriyet ilân olunmuştur. O zamandanberi kral Alfons 


hayatını İspanya haricinde geçirmek tedir. İspanya krallığına tekrar geçmesi, şimdiye kadar birkaç defa, mevzuubahis olmuştu. 


ww ww Yrduwmın düstüğü yerde kumların | 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İcadlara dair 
Serde mek mikdarı eski mekteb hocalığı var ya, arasıra içimde bir ders takriri arzusu uyanır, amma abus çehreli, dünyasından bezmiş, öğrendiğine ve öğrettiğine bin pişman bir hocanın çinko balkona kış 


li yağmuru dökülüyormuş gibi mono- 


ton sesle verdiği ders değil... Vaktile edebiyat ustalığı olarak bir: Yemek yemek ne demek bi nemek olunca semek sözü öğrenmiştik, her kelimenin son harfi kef ile bittiği için bu, bir marifet sayılırdı, Maamafih gene cümlenin aşağı yukarı bir mânası vardı: Balık tuzsuz olunca yemek yemek ne demektir? İşte, çocukluğumda ve gençliğimde tuzsuz takrirleri dinlerken ben de usulcacık bu mısraı mırıldanırdım. Zahir hocanın lâkırdı sağanağına tempo tutmak için! 

Fikrimce her dersin, hattâ riyaziyat ve Arapçanın bile - bütün hayat gibi - lâtife ve şakaya, hiç olmazsa gülümsemeye gelir bir noktası vardır. Doktorun bile güler yüzlüsü hastaya yarı şifa yerine geçer. Bir uzun, sıtmalı hastalık devrine benzettiğim ve sevdiğim mekteb çağında da şen hoca yüzü, kasvetli bir hastane koğuşunda güzel ve endamlı bir hastabakıcı kadar bende tahammül kuvvetini arttırırdı. 

Diyebilirim ki mektebde biraz okuyabildimse o tatlı dilli hocalardan okudum; muharrirlikte gene biraz yazabildimse şen muharrirlerden aldığım zevkle yazdım. 

Ah, Türkçemizde gül gibi bir çiçekli kelime ile başlıyan gülmek ve gülümsemek ne rayihalı, ne renkli, ne yaraşıklı, ne mânalı düşmüştür... 
Fransızcada «rire» renksizdir, neşesizdir. Sourire ise souris dedikleri fındık faresine pek benzediği için kapan gibi dardır, biraz da kiler kokar! 

Gelelim manahnüfihimize: 

(Hocalıktan bahsederken bizim zamManımızın hoca tabirlerine kaymamak mümkün olmuyor!) Arkadaşımın bana icadları sayıp döktüğü gün de hocalığım üstümde idi: 

— Biraz da sen beni dinle, dedim. 
göğe çıkan otomobilleri, tayfasız harb eden gemileri, Arzın bağrından ateş çıkaran, denizlerin altından kuvvet koparan, yahut güneşin sıcağiyle makineler çeviren fabrikaları, telsizle fotograflar alan; suni adamlar yapan imalâthaneleri, hepsini dinledim. Doğru... Fennin son terekkiyatı akla durgunluk verecek mahiyette, zihne sığar şeyler değil. Fakat beşeriyetin en büyük icadı, icadların babası ne bu saydığın âletler, makinelerdir, ne de elektrik. Asıl mühim keşif... 

— Buhar mı, diyeceksin? 

. Asıl mühim keşif pek eskidir. Milâddan bin alti yüz, bin yedi yüz sene evvellerine gitmeli, Filvaki, elimizdeki vesikalara nazaran bu ihtira şerefini hangi millete vermek lâzım, bilemiyoruz. Alman profesörlerinden (Homel) Güldanilere atfetmek istiyor; Fransız ülemasından (Dö Roje) Mısırlılara taraftarlık ediyor. Fakat ekseriyetin fikri Fenikelilerde toplanıyor. Fenikeliler hakiki mucid olmasalar bile, her halde, icadı kemale erdirdiler; (o sadeleştirip halkın istifade edeceği şekle soktular, Asıl bu icaddan sonradır ki dünya aydınlanmağa, insanlar ışığı görmeğe, bulmağa başladılar. 

— Anladım, camın icadından bahsetmek istiyorsun, Efsane itibarile ca- | mın kâşifi oFenikelilerdir. Bunun hakkında iki rivayet, iki masal vardır. Bunun birisi; Fenike sahiline çıkan bazı kühercile tacirleri, ocak yapmak için taş bulamazlar, gemilerindeki kühercileleri kullanırlar. Ateş yanıp ta küherçile eriyince kumla karışır, cama benzer bir madde hasıl olur; şaşarlar, beğenirler, -şuna, buna gösterirler; cam da keşfedilmiş olur, diğer rivayet... | 

— Bilirim: Bir çoban kumsalda koyunlarını otlatırken hava kararır, fırtına kopar ve bir yıldırım düşer. ; 


pay 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erimesile cam hasıl olur, çoban bu şeffaf maddeyi şehre götürür, bakarlar, tedkik ederler, ilâahır... 

— Amma bunlar tarihen sabit vakalar değildir. Camın mucidi Mısırılardır; Fenikeliler cam istimalini Mısırlılardan öğrenmişlerdir. On s€- kizinci sülâleye mensub Oo üçüncü (Tutmozis) ten evvel Fenikede cam malüm değildi: Halbuki Mısırda bu Firavundan çok evvel cam kullanılırdı. (Tutmozis) in Suriye ve havalisine icra ettiği üç harb seferi iki memleket arasında münasebat husulüne sebeb oldu, Fenike ehalisi Mr sırda camcılık öğrendiler ve demin dediğin gibi bu icadı Fenikede tekemmül ettirerek... 

— Malüm... Amma ben sana cam icadından bahsetmiyecektim; bu milletin diğer bir icadı vardı ki... 

— Ha, anladım: (Purpr) denilen ve deniz böceklerinin kabuklarından çıkarılan erguvani boya. Rivayete göre bu boyanın keşfine bir köpek sebeb olmuş. Köpek o böceklerden yemiş, ağzının etrafındaki kıllar lâtif bir renge boyanmış; sahibi merak etmiş, böcekleri kırmış, ezmiş, kaynatmış ve bu suretle yeni bir keşifte bulunmuş. Masal kısmı bu. Tarih ise Fenikelilerin (purpr) ı Asurilerden 


öğrendiklerini tesbit ediyor. Yalnız taammüm ettiren onlardır. Hattâ eski (Sur) şehrindeki fabrikalarda 


boyanın en âlâsı, enfesi yapılır, Mısıra sevkedilir, Firavunlar, kâhinler, baş rahibler, prensler müthiş bir para mukabilinde satın alarak... 

— Bu da malüm. Boya icadından bahsetse idim o cihetleri münakaşa ederdik. Ne cam, ne boya, hiç biri değil. Benim söylemek istediğim icad, bütün icadların, fennin ve sanatın temel taşıdır. Biraz evvel sayıp döktüğün o ihtiraların mekanizması içinde, bir motörde, bir çarhda, bir (bobin) de, bir (türbin) de, bir ampul- de, hepsinde, her şeyde Hattâ bütün fikri mesnuatta ben o ihtiram izini, tesirini, kuvvetini buluyorum. 

Bütün icadların doğduğu yer dimağ değil midir? İşte bu en kudretli maddede mevcud sihirli kuvveti toplamak,- saklamak, icabında nakil ve tevzi etmek için keşfedilen âlet, elbette 'ihtiraan en mühimmi, en esaslısıdır, Bunu insanlar bir kaç yüz asır evvel buldular ve adına... 

— Yazı, dediler, değil mi? Şimdi anladım! 

— Evet, yazı... Fenikelilerin yirmi harften mürekkeb elifbası! Bu âlet o kadar eskiliğine'rağmen bugün dünya yüzünde mevcud bütün ihtiraattan daha fazla rağbettedir. 
Ne Edisonun gramofonu, ne Lumyerin -sineması, ne Markoninin telsizi, ne de emsali yazı derecesinde harikulâde addedilebilir. Her ihtiraı biz ona; bu zekâ dinamosuna borç-Tuyuz. 

Burası böylece - yani icadlarla kafamın pek denk olmadığı - anlaşıldıktan ve Sezar'ın hakkı Sezar'a verildikten sonra artık sıra zamanıma raslıyan sürü sepet keşifleri hikâye- ye geldi. Hangisinden başlıyayım? 

İsterseniz en sadesinden, (bisiklet) ten! 

(Arkası var) 


Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 


Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 


Şevval 27 — Kasım 42 
8. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 1252 238 7,29 9,49 12,00 139 
Va. 534 7201211 1431 16,43 18,22 
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Sahife 7 


ollivudun Donjuanı 


Tyrone Power, söylendiği gibi küs belli ile hakikaten evlenecek mi? 


Son zamanlarda Hollivuddaki jön prömyeler arasında kendisinden en çok bahsedilen 'Tyrone Power'dir. 
Bunun başlıca iki sebebi vardır: Bİrincisi Tyrone'nin diğer bütün jön prömyelerden daha genç olması, ikincisi de bir çok tanınmış sinema yıldızlarının bu delikanlıyı sevmesi ve bu sevda yüzünden çılgınlıklar yapmasıdır. 

Tyrone Power, Nevyorkun tenha mahallelerinden birinde doğmuştur. 
Babası ve büyük babası aktördü. Fakat bunlar sahnede ancak küçük roller yapıyor ve pek az para kazâanabiliyorlardı. 

Çocukluğunu epeyce mahrumiyet içinde geçiren Tyrone tahsilini yaptıktan sonra baba sanatına sülük etmeğe, aktör olmağa karar vermişti, Fakat onlar gibi küçük tiyatorlarda ufak roller yapmaktansa Hollivuda gidip orada talihini denemeği muvafık bulmuştu. 

Tyrone iki sene evvel, 20 yaşında iken Nevyorktan; kalkarak, Hollivud yolunu tutmuş ve 936 ikinci kânununda sinema şehrine vasıl. olmuştu. Burada talih kendisine derhal güler yüz göstermişti. Bir çok jön prömyeleri bulmuş olan filim direktörlerinden Zanuck sokakta bu delikanlıya raslamış, gencin boyunu, posunu,. tavrmı beğenerek kendisine filim çevirmeği tecrübe etmesini teklif etmişti. Tyrone bu teklifi derhal kabul etmiş ve tanınmış yıldızlardan Alice Faye'in çevireceği Sing . Baby Sing filiminde mühim bir rol yapmak için çalışmağa başlamıştı. 

Tyrone meşhur yıldızın âdeta gölgesi halini almıştı. Ona bütün emellerini anlatmış, kendisine nasihat etmesini, muvaffakıyeti için yardımını esirgememesini rica etmişti. 

Sevimli delikanlı Alice Fay'in hoşuna gitmişti. Güzel yıldız artiste kabil olduğu kadar yardım ediyordu. 
Fakat tamam işe başlanacağı Zaman rejisör Tyrone'yi çağırmış: «Sen bu role gelmiyorsun, başkasını alacağız» diye tebliğde bulunmuştu. 

Bu tebliğ delikanlının bütün hulyalârını altüst etmişti. Tyrone koşarak Alice Faye'i bulmuş, ona vaziyetini izah etmiş ve hüngür hüngür ağlamıştı. Alice, delikanlıyı teselli etmiş, ona ümid vermiş ve akşam Tyrone'yi küçük bir lokantada yemeğe götürmüştü. Artistin sözleri Tyrone'yi epeyce teskin etmişti. Yıldızın - ellerini öpmüş: «Hayatta siz benim yegâne dostum ve hâmim olacaksınız. Muvaffak olur da bir gün sizinle birlikte filim çevirirsem, beni yetiştirdiğinizden dolayı iftihar edeceksiniz» demişti. 

Alice otuz yaşında idi. Bu tecrübesiz gencin safiyeti, çehresinin sert hatları hoşuna gitmişti. Delikanlıyı epeyce müddet himaye etti. Sık sık birlikte görünüyorlardı. Fakat bir 


“ye: 


Solda Tyrone'yi sevenlerden Janet Gaynor, sağda artisti ilk himaye eden Alice Faye 


'Tyrone Power 


gün Alice bir suvareye giderken kendisine refakat etmek istiyen Tyrone'- «Delirdin .mi?:.. Ben çok tanınmış. bir yildızım. Her yere her hangi bir adamla gidemem» cevabını verince araları açılmış, Tyrone, Aliceden ayrılmıştı. 

Bu sırada bir tesadüf delikanlıya yardım etti. Zanuck'un hazırladığı «Londra Postasi» filiminde mühim bir rol aldı ve bu rolde çok muvaffak oldu. Bütün münekkidler zekâsından, kendisinden intişar eden şaya- 


Solda Annabella, sağda Sonja Henie 


nı dikkat hâkimiyetten, çehresinin erkek güzelliğinden bahsediyordu. 
Tyrone ilk filimde meşhur olmuştu. 
Derhal iyi bir mukavele imzaladı ve kendisine güzel bir ev yaptırdı, burada yerleşti. 

Artist bir müddet sonra Norveçli Sonja Henie ile birlikte bir filim çevirmeğe başladı. Tyrone, bir gün Norveçli artiste: «Siz tıpkı bir periye benziyorsunuz» dedi. Sonjada artiste bir Norveç aşk şarkısı öğretti. 

İki artist her yerde birlikte görünmeğe başladılar. Sonja delikanlıya âşık olmuştu. Onunla evlenmeği düşünüyordu. Fakat Tyrone'nin menaceri: «Yirmi yaşında evlenmek olmaz. Bu heğn sizin için, hem Sonja için fena neticeler verir» dedi ve izdivaç fikrine iptidadan sed çekti. 
Nihayet Sonja ile Tyrone birbirlerinden ayrıldılar. 

Bu sırada Hollivudun tanınmış yıldızlarından Janet Gaynor, genç artiste âşık oldu. Çılgınca bir aşk... 
Janet bir zamanlar bir çok âşıkları reddetmişti. Nihayet bundan 8 sene evvel Lydele Peck adında Nevyorklu zengin bir bankerle evlenmişti. Fakat bu izdivaç uzun sürmemiş, iki sene sonra ayrılmışlardı. 

Janet ikinci ve üçüncü defa olarak gene zengin iki iş adamile evlendi. Fakat bu izdivaçlar da uzun sürmedi. Kendisine sinema muhitinde de bir çok kimseler âşık oldu. 

İşte bu kadar çok kimseler tarafından sevilmiş olan Janet şimdi otuzunu çoktan geçmiş iken bu delikanlıyı sevmişti. Üç ay ikisi hep beraber gezdi. Janet, Tyrone olmadıkça bir yere adım atmıyordu. Fakat bu aşk bir müddet sonra söndü. Daha doğrusu Tyrone, Janeti bıraktı. 

Delikanlı bu sırada filim çevirmek için Hollivuda gelmiş olan Fransız yıldığı Arinabellayı görmüş ve çok beğenmişti. Tyrone, Fransız artistinin peşisıra koşuyordu. Nihayet tanıştılar, görüştüler.. Son şayialara bakılırsa birbirlerini sevdiler ve evlenmeğe karar verdiler... Bunun İçin Annabellanın kocası Jean Murat'- dan ayrılması lâzımdı. Artist Fransaya geldi. Bu işin gürültüsüzce halini temin etti ve bu suretle serbes kaldı. 

Tyrone, Annabella ile Cenubi Amerikada Arjantinde birleşmek için sözleşmişti. Delikanlı bir kaç hafta evvel Arjantine gitti. Annabella da son günlerde yola çıktı. İki sevdalı Buenos Ayreste birleşecekler. Acaba 


hakikaten evlenecekler mi?... Evlenirlerse bu izdivaç ne kadar sürecek?... Bunlara şimdilik. hiç kimse 


kati cevab veremiyor. 


Fener muhacimlerinin Vefa kalesi önündeki mücadeleleri 


TAKSİM STADI; 


Galatasaray, Süleymaniyeyi 4- 0 mağlüb etti 


alm 


Oyun çamur yüzünden zevksiz geçti 


Taksim stadında günün yegâne maçı Galatasarayla Süleymaniye arasında yapıldı. Az bir seyirci önünde cereyan eden bu maç sahanın müthiş çamurlu olması yüzünden zevksiz bir şekilde geçti. Yerlerini bulamıyan paslar ve çamura saplanıp kalan topu sökmek bahanesile atılan tekmeler müsabakayı bir kör dövüşüne çevirdi, 

Futboldan başka herşeye benziyen ve büyük bir hercümerç içinde geçen müsabakada daha akıllı davranan sarıkırmızılılar dört sayı kaydederek sahayı galip olarak terkettiler, 


Adnan Akının hakemliği "altında sahaya çıkan takımlar şu şekilde dizildiler: 


Galatasaray: Fazıl - Lütfi, Adnan - Ekrem, Musa, Celâl - Necdet, Salim, Mehmed, Eşfak, Bülend. 


Süleymaniye: Muvaffak - Bürhan, Ruhi - İbrahim, Martayan, İbrahim - Rauf, Nedret, Daniş, Nizameddin, Diran, 

Müsabakaya Galatasarayın hücumile başlandı. Dakikalar ilerledikçe sarıkırmızılıların oyun üzerinde hâkim bir vaziyete geçtiğini görüyoruz. 
Top Süleymaniye nısıf sahasında dolaşıyor ve çamur yüzünden uzun vuruş yapmak imkânı olmadığından kalelerinin önüne sıkışmak mecburiyetinde kalan Süleymaniye müdafaası cansiparane çalışıyordu. Süleymaniyeliler de solaçıkları vasıtasile ender olmakla beraber bir hayli tehlikeli akın yaptılarsa da Lütfinin yerinde müdahaleleri retice almalarına mâni oluyordu. 


Sarıkırmızı hücümları Süleymaniye kalesi önünde mühacimlerin kısa paslı oynamaları yüzünden erirken 32 nci dakikada Süleymaniyeli İbrahimin topu elle tutması penaltıya sebeb oldu ve Salim sıkı bir şütle takımının birinci sayısını yaptı. 


Bu golün akabinde Necdetin kale çizgisine kadar götürerek geriye çeverdiği topu, Bülend yetişerek plase bir vuruşla ikinci defa olarak Süleymaniye kalesine attı ve ilk devre Galatasarayın 2-0 galebesile nihayetlendi. 

İKİNCİ DEVRE 


Süleymaniyelilerin hücumile başlanan oyunun ikinci devresi tamamen Galatasaray hâkimiyeti altında geçti. Rüzgârın da lehlerinde olması sarıkırmızı takımın hâkimiyetini fazlalaştırmıştı. 


Sekizinci dakikada merkezden yapılan bir Galatasaray akınında Süleymaniye müdafilerinden İbrahim çamurlu sahada kaleciye pas vermek gibi bir hataya düştü ve hatası golle neticelendi. Çamur yüzünden kendisi ile kaleci arasında saplanıp kalan topa Eşfak seri bir çıkışla yetişti ve ya- 


vaş bir vuruşla takımının üçüncü golünü yaptı. 

Bu sayı Süleymaniyeliler üzerinde büyük bir tesir icra etmiş olacak ki sinirlenmeğe ve asabi bir şekilde oynamağa başladılar ve bu sırada Daniş hakem tarafından oyundan çıkarıldı. 
Süleymaniye 10 kişi olarak oyuna devam etmek mecburiyetinde kaldı, 


30 uncu dakikada Salimin şahsi 
gayretile dördüncü sayıyı da kaydeden Galatasaraylılar bu golden sonra yavaşladılar ve maç bu şekil değişmeden 4-0 Süleymaniyenin mağlübiyetile nihayetlendi. 

Galatasaray takımının bütün hatlarında anlaşma göze çarpıyordu. 
Yalnız çamuru hesab etmiyerek yerden oynamaları hata idi. 'Takımda başta Celâl olmak üzere Lütfi, Musa, Eşfak muvaffak oldular. 


Süleymaniye takımında Diran, Nedret ve Ruhi takımın en iyi oyuncuları olarak göze çarptılar. 


ŞAZİ Tezcan 


İzmitteki maçlar 


Bursa ve Eskişehirliler galib geldiler 


İmit 18 (Telefonla) — Türkiye futbol şampiyonluğ'u Kocaeli grupu bi- 


rinciliklerine bugün gene futbol fede- | 


rasyonu ikinci reisi B. Ziya Ateşin nezaretinde devam edildi. Hava çok yağmurlu olduğundan saha çamur deryası halinde idi. 


İlk maçı Bursa şampiyonu Acar İdmanyurdu ile Kütahya şampiyonu Uşak Gençlerbirliği yaptılar. Her iki takım da 4 - 4 berabere maçı bitirdiklerinden temdid edilen yarım saat zarfında Bursalılar güzel bir oyun çıkararak 3 gol daha attılar ve 7 - 4 galib geldiler. 


Ikinci maç grupun en kuvvetlisi Eskişehir şampiyonu Demirsporla Kocaeli şampiyonu İzmit İdmanyurdu arasında idi. Birinci haftayım 0 -Oa bitti. Maçın sonlarına doğru bariz bir ofsayddan attıkları golle galib vaziyete geçen Eskişehirliler bir gol de kale. 
cinin topu çamurda elinden kaçırma. 
sı ile yaptılar. Bu suretle Ekişehirliler 
2 - 0 galib galdiler. 


Grup şampiyonluğu maçı salı günü yapılacaktır. Yalnız Eskişehir oyuncularının ikisinin lisanslarında klüp isimleri (silinerek (o değiştirildiğinden vaziyet Ankaraya telgrafla soruldu. Eğer bu vaziyet tahakkuk ederse Eskişehirliler mağlüb sayılarak İzmit ve Bursa final maçını yapacaktır. Tahakkuk etmezse Bursa - Eskişehir karşılaşacaktır. 


Sporculara Halkevinde bir çay ziyafeti verilmiştir. z 


ŞEREF STADI: 


Hilâl, Beykoza 7-1; 
Topkapı, Beşiktaşa 5 -0 mağlüb oldular 


Şeref stadında günün ilk maçı Beykoz ile Hilâl arasında yapıldı. İzzet Muhiddinin idaresinde yapılan oyuna takımlar şu şekilde çıktılar: 

Beykoz: Kandilli - Bahadır, Halid »- Saadettin, Mustafa, Cahid - Kâzım, Cahid, Şahab, Gazanfer, Ali, 

Hilâl: Suad - Akif, Selçuk - Mustafa, Zeynel, Muhsin - İlhan, Rauf, Naim, Fahir, İnayet: 

Müsabakaya Beykozun hücumu ile başlandı. İlk dakikalarda nisbeten kolay akınlarla oyuna hâkim bir vaziyete geçen Beykozlular üçüncü dakikada Ali vasıtasile ilk gollerini yaptılar. 

İlk dakikada yedikleri gol Hilâllileri şaşırttı ve gelişi güzel oynamağa başladılar. 19 uncu dakikada ikinci golü yapan Beykozlular oyuna tamamile hâkim oldular ve biraz sonra üçüncü gollerini atmağa muvaffak oldular. Hilâl bu sayıdan sonra biraz canlanır gibi oldu. Soldan yaptıkları bir hücumda yegâne gollerini yaptılar. 

Devrenin sonuna doğru bir sayı daha çıkaran Beykozlular devreyi 1-4 galip olarak bitirdiler. 

İkinci devreye on kişi ile başlıyan Hilâliler sert bir oyun! tatbikine tevessül ettiler ve hakem bu yüzden bir oyuncularını çıkardı. Bu suretle dokuz kişi kalan Hilâl üst üste üç sayı daha yiyerek sahadan 1-7 mağlüp olarak ayrıldı. 

BEŞİKTAŞ - TÖPKAPI 

Günün ikinci maçı Beşiktaş ile Topkapı arasında yapıldı. Halid Galibin idaresinde sahaya çıkan takımlar şu şekilde dizildiler: 

Topkapı: Abdülkadir - Hıristo, Semih - Besim, Sabahaddin, Yunus - Tahsin, Hâmid, Tahsin, Kâmil, Yu. 
nus. 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Taci, Hıristo - Feyzi, Osman, Rıfat - Fuad, Şeref, Sabri, Hakkı, Hayati, 

Beşiktaşın hücumile başlıyan oyun Topkapı için derhal ciddi bir tehlike oldu. Üç mühim oyuncusundan mahrum olan siyah beyazlılar düzgün oyunlarile 'Topkapıyı sıkıştırmağa başladılar. Topkapılılar bu hücumla-TIı kesmek için canla başla çalışıyorlardı. 15 inci dakikaya kadar devam eden bu tazyik nihayet semeresini vermeğe başladı. i 

16 'ncı dakikada Sabriden aldığı 
pasla Şeref birinci, 32 nci dakikada Sabri ikinci Beşiktaş gollerini çıkardılar. Bu sırada Hakkı penaltı kaçırdı ve devre 0-2 Beşiktaş lehine kapandı. 

İkinci devreye gene (Beşiktaşlıların sıkı hücumlarile başlandı. 6 nci dakikada Sabri takımının üçüncü sayısını yaptı. Bu sırada Hakkı gene bir penaltı kaçırdı. Oyun tamamen siyah beyaz üstünlüğü altında devam 
ediyordu. 35 inci dakikada Şeref, 40 
ıncı dakikada Hakkı vasıtasile iki gol daha çıkaran Beşiktaşlılar maçı 0-5 galibiyetle bitirdiler. 


Gayrifedere maçları 
Dün Taksim stadında federe olmıyan klübler arasında liğ maçlarına devam edildi. Kurtuluş - Pera B takımları maçını Kurtuluş 0-2 kazandı 


Ayni klüblerin birinci takımları arasında yapılan maç ise 0-0 berabe-Te neticelendi. 


Galatasaray 9 
Fener 9 
Vefa 

Beykoz 

İst. Spor 


Topkapı 
Hilâl 


BmNAMN VMS Iİ: 


9 
9 
9 
Süleymaniye 9 
9 
9 
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Fikret takımının üçüncü FENERBAHÇE STADI; 


galibiyet golünü yaparken 


Vefa, Fenerbahçeye 4 - 1 yenildi 


Sarılâcivertlilerin dört golünü iki Fikretler yaptı 


Senebaşındanberi yaptıkları müsabakalarda aldıkları iyi derecelerle başta giden klüblerimiz arasına katılmağa muvaffak olan Vefalılar haftanın en mühim maçını dün Fenerbahçe ile yaptılar, 

Galatasaraylılarla berabere kalmağa muvaffak olan yeşilbeyazlılar Muhteşem, Lâtif, Vahid ve Mehmed gibi enmühim dört oyuncusundan mahrum bir takımla sahaya çıkmak mecburiyetinde kaldılarsa da Fenerbahçeliler onların bu eksikliğinden fazla istifade edemediler ve ancak dört gol yapabildiler. 

Havanın yağışlı . olmasına rağmen saha diğer stadlara nazaran iyi idi. 
Ahmed Ademin hakemliği altında sahaya çıkan takımlar şu şekilde dizildiler: 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Yaşar, Lebib - Naci, Angelidis, Reşad - Fikret, Ali Riza, Fikret, Esad, Şaban, 

Vefa: Ahmed - Süleyman, Orhan - Kenan, Lütfi, Şükrü - Adnan, Abduş, Sulhi, Hüseyin, Zühtü. 

Oyuna Fenerlilerin soldan seri bir hücumile başlandı. İlk dakikalarda Vefanın çok canlı bir şekilde oynadığı görülüyordu, Her iki taraf hâkimiyeti kendi lehine çevirmek için çalışıyorsa da muvaffak olamıyordu. Zaman zaman Vefa ve Fener oyun üzerinde hâkim oluyordu. 

25 inci dakikaya kadar devam eden 
bu beraberlik Fenerlilerin uzun paslarla oynamağa başalamaları üzerine bozuldu ve sarılâcivertliler hâkimiyeti kurdular. 31 inci dakikada küçük Fikret Ali Rizadan aldığı derin bir pası iyi kullanarak sol köşeden Vefa ağlarına taktı, 

Bu sayı yeşilbeyazlıları sarsar gibi oldu. Fenerliler Vefa kalesini daha ziyade tazyike başladılar. 

35 inci dakikada yine küçük F'ikret çok uzaktan çektiği şütle Vefa kalecisinin hatasından istifade ederek ikinci golü yaptı. Üstüste yedikleri iki gol Vefa müdafaasını bocalamağa sevketti ve henüz kendilerini toplamadan Fikretin ustalıklı bir vuruşile üçüncü golü de yediler ve devre bu şekil değişmeden 3-- 0 Vefa aleyhine kapandı. 

Yeşilbeyazlılar ikinci devreye büyük bir hızla başladılar ve ikinci dakikada bir favul atışından Lütfi vasıtasile yegâne gollerini kazandılar. 
Bu sayıdan sonra oyun zevksiz bir şekilde devama başladı. Her iki taraf neticeyi kabul etmiş bir şekilde oynamağa başladı. Bu sırada Vefadan Sulhi ile Fenerden Naci arasında ufak bir münakaşa geçti. Hakem her ikisini de oyundan çıkardığından takımlar onar kişi ile oyuna devam ettiler, 

Devrenin sonlarına doğru Vefa müdafilerinin ilerde bulunmasından istifade eden Fikret takımının dördüncü sayısını da yapınca maçın neticesi belli oldu ve müsabaka bu şekil 


değişmeden 4-1 sarılâcivertlilerin galebesile nihayetlendi, NASIL OYNADILAR ? 

Fenerbahçede Hüsameddine fazla bir iş düşmedi. Yaşar Lebibden daha çok aşağı bir oyun çıkardı, Haf hattında Angelidis ile Naci iyi değildi. 
Reşad bu hattın en iyi oyuncusu oldu, Hücum hattında Fikretlerden başkası muvaffak olamadılar, 

Vefalilar: En iyi oynıyan Lütfi idi. 
Kalecileri henüz çok tecrübesizdir. 
Hafları çok bozuk, hücum hattında da Sulhi ile Hüseyin çalıştılar, Diğer üçü iş görecek halde değildiler, 


Izmir maçları 
Alsancak - Üçoku 5 - 2 yendi 


İzmir 18 (Telefon) — İzmirin en kuvvetli iki klübü olan Alsancak ile Üçok dün büyük bir kalabalık önünde Alsancak stadında karşılaştılar, Büyük bir enerji ile çalışan Alsancak. 
lılar ilk devreyi 2 « 0 galip bitirdiler, 


İkinci devrede oyun bir aralık 2-2 beraber vaziyete geldi ise de bu çok uzun sürmedi. Daha müessir oynu. 
yan Alsancak üst üste 3 gol daha yaparak maçı 2-5 kazandı. 


Voleybol turnuası 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertib edilen voleybol turnuasına dün başlan» mıştır, 37 takımın kaydedildiği bu müsabakaların üçüncü katagorileri arasında yapılan karşılaşmalarda Pangaltı lisesi - Çelikkol takımına 9-15, 12-15, Senjozef A, Senmişel B ye 7-15, 13-15, 10-15, İtalyan lisesi - Peraya 2-15, 5-15 galip gelmişlerdir. 
aaa a a —— a a amaa am — —AR 

Adalarda yeniden çam dikilecek 


Noel münasebetile gizlice çam ağa. 
ci satılmasının önünü almak üzere her sene belediyece bazı emirler ve rilmektedir. Bu sene bu emir tekrar edilmiş ve Noel münasebetile ağaçla» rın tahribine gidenler hakkında gayet ağır cezalar verileceği alâkadar. 
lara bildirilmiştir. 

Adadaki çamlıklardan bazıları zamanla tahrip edildiğinden seyrek olan yerlere yeni fidanlar dikilmesi ve büsbütün çıplak olan sahalara da ağaş yetiştirilmesi için ayrıca bir proje hazırlanacaktır. 

Otomobil kazası 

Beyoğlunda Şair Nigâr sokağında Kitapçı apartımanında oturan Agop Keşiş, Hamalbaşı caddesinden geçerken Beşiktaşlı 40för Hüseyinin idare. 
sindeki 3048 numaralı otomobilin sas demesine uğramış ve Keşişin ayağı kırılmıştır. 

Yaralı Alman hastahenesine kaldı. 
rılmış, şoför yakalanarak talıkiküta başlanmıştır. 


19 Kânunuevvel 1938 


Sulu kar yağıyordu, etraf buz gibi idi. Cevad tramvayın sahanlığına çıktı. Vay, vay, vay... Bıçak gibi keskin bir ruzgâr etrafı kasıp kavuruyordu. Tramvay durunca indi. Oturduğu apaârtımanın yolunu tuttu. 

Şimdiye kadar bekâr yaşamıştı. Her nedense evlenmek aklından bile geçmiş değildi, Fakat bu kış günü, dondurucu rüzgârın altında evine gider- 


“ ken bekârlığın zorluğunu düşünüyor- 


du. Oturduğu apartımanda kalorifer yoktu. Şimdi eve gidince soba yakınak lâzımdı. Ah bu soba yakmak!... Cevad yalnız geçen bütün bekârlık hayatında şu kör olasıca sobanın kolayca nasıl yakılabileceğini bir türlü adamakıllı öğrenememişti. Bir soba yakmak için dakikalarca eli yüzü kara içinde uğraşır dururdu. Aksi, tutuşmak bilmez bir de sobası vardı. Ba- 


- zan bu sobanın keyfi gelir, çabuk ya- 


4 


ig 


nardı; bazan da aksiliği tutar, taş çatlasa yanmazdı. 

Sobayı yaktıktan sonra kendisine yemek hazırlamak, öteyi beriyi biraz düzeltmek gibi işlerle meşgul olmak lâzımdı. 

Bazı işgüzar bekârlar vardır. Ellerinden her iş gelir, Yemek pişirirler, hattâ çamaşır bile yıkarlar. Cevad böyle becerikli bekârlardan değildi, En ufak bir ev işi görmek için saatlerce uğraşır, öteyi beriyi fena haide dağıtırdı, 

Apartımana gelince anahtarı ile kapıyı açtı. Evin içi de dışarısı gibi dehşetli soğuktu. İlk işi sobaya koşmak oldu. Çıraları odunların arasına yerleştirdi, Kibriti çaktı. Odanın içi dumana boğulduğu halde, bir türlü s0- ba yanmak bilmiyordu. Bugün gene sobanın aksiliği üstünde idi. Cevad belki yarım saat uğraştığı halde soba <bana mısın?» bile demiyordu. 

Nihayet sinirlendi. Etrafa dumanlar saçan sobayı kendi haline bıraktı. 
Elleri cebinde bir aşağı bir yukarı dolaşmağa başldı. O kadar sinirli idi ki nerede ise bir iki tekmede bu kara suratlı, aksi tabiatli sobayı devirecekti, 

Apartımanın koridorunda dolaşırken bir aralık gözleri dışarıya, bitişik apartımana ilişti. Yanındaki apartıman, kendi oturduğu apartımana son derece yakındı. Âdetâ iki apartıman iç içe gibi idi, Bitşikte iki kız kardeş oturuyordu, Bunlardan biri genç bir kadındı, Öteki henüz mektebe gidiyordu. Genç kadın pek hamarat şeydi. 
Cevadın ne zaman gözleri bitişik apartımana ilişse, genç komşusunun harıl harıl bir işle meşgul olduğunu görürdü. 

İşte Cevad gene koridorda dolaşırken bitişikteki komşusunun çalıştığını görüyordu. Genç kadın mutfakta yemek hazırlıyordu, Cevad onu daha iyi seyredebilmek için elektriği söndürdü. Koridorun penceresine yaklaştı. 

Genç kadın mayonezli balık yapıyordu, Uzun bir kayık tabağı içinde hazırladığı mayonezli balık uzaktan bile ne kadar iştiha verici idi, Soğuğa rağmen bitişik apartıman mutfak penceresi daima açık dururdu, Genç kadın şimdi bu açık pencere önüne gelmişti. Cevad onun yüzünü dahâ iyi görebilmek maksadile kendisi de koridorun penceresini açtı. Bu esna- da burnuna nefis bir yemek kokusu geldi. Demek, komşusu mayonezli balıktan başka bir şey daha pişiriyordu. 
Aç karnına bu yemek kokusu ne kadar iştiha kabartıcı idi. 

Biraz sonra, bitişikte, mutfağın yanındaki odada nefis bir sofra hazırlandı, Sofranın bir köşesinde kir vazonun içinde çiçekler göze çarpıyordu. 

Cevad bunları uzaktan seyrederken kendi kendine: 

— Şimdi şu güzel çiçekli sofranın başında, şu enfes yemeklerin karşısında olmağı ne kadar isterdim... 
dedi. 

Her halde karşıdaki oda sıcacık olacaktı. 

Bundan sonra Cevad, kendi yanmıyan sobasını, buz gibi odasını ve akşam yemeği diye yiyeceği öteberiyi düşündü. 

Şimdi bitişikte iki kız kardeş çiçekli masanın başına neşe içinde oturmuşlar, nefis yemekleri atıştırmağa başlamışlardı. Cevad: 

— Mesud insanlar!... diye fısıldadı. 

Bundan sonra soğuk odasında ma- 


sasının üstünde tereyağı, beyaz peynir, iki portakaldan ibaret olan akşam yemeğini yedi. Buz gibi yatağının içine girdi. 

Rüyasında hep çiçekli sofralar, kayık tabaklar içinde mayonezli levrekler, güzel güzel salatalar gördü. 


Cevad midesine düşkün bir adamdı. Fakat lokantada yemek yemesini de sevmezdi. Her lokantanın yağını beğenmezdi. Fırsat buldukça yemeğini sevdiği birkaç lokantaya giderdi. 
Lâkin ekseriya yemeğini evde yeme- ge mecbur olurdu. 


Bundan sonra âdet edinmişti. Her akşam eve geldikten sonra koridorun penceresinden bitişikteki okomşusunun hazırladığı yemekleri seyrediyordu. Hele penceresini açtığı zaman bitişikten süzülen buram buram yemek kokuları Cevadı çileden çıkarıyordu. 

Karşıdaki ev, Cevadın gözüne bir saadet yuvası halinde görünmeğe başlamıştı. Her oda çiçekli ve aydınlıktı. Karşıdaki genç kadın hiç te güzel değildi. Fakat son derecede iyi bir ev kadını olduğu anlaşılıyordu. 

Kadınlar, erkeklerin kalblerine gir- 


mek için türlü türlü vasıtalara müracaat ederler. Bu karşıdaki komşu da 


Cevadın kalbine, mutfağının açık pen- 


ceresinden etrafa saçtığı buram buram, güzel yemek kokuları ile giriyordu. 

Cevad, karşıdaki komşu hakkında iyice malümat sahibi olmuştu. Komşusu epeyce paralı bir duldu. İşi, gücü, bütün zevki evinin işleri ve kendisinden küçük olan kız kardeşiydi. 

Bazan pencereden Cevadla genç kadın göz göze geliyorlardı. Bir an biribirlerine bakıyorlardı. Fakat genç komşu çok ciddi bir kadındı. Hemen başını çeviriyordu. Lâkin bitişik mutfakta pişen yemeklerin kokusu Cevadı allak bullak ediyordu. Hele o her akşam kurulan güzel sofra... Sonra, komşusunun soba yakmak hususundaki meharetine Cevad hayran kalıyordu. Genç kadın sobayı ne kadar çabuk, ne kadar kolaylıkla yakıyordu. 

Vakıa, genç kadın güzel değildi. 
Fakat mutfağında etrafa güzel yemek kokuları saçarken güzelleşiyor, Cevad onu âdetâ dünya güzeli gibi görüyordu. 

Nihayet bir vesile ile ahbap oldular. 
Cevad hemen genç komşusuna evlenmek teklif etti. Şimdi eski inatçı bekâr, yeni mesud evli her akşam sıcak bir odada, çiçekli bir sofra başında nefis yemekler yiyor... 


Hikmet Feridun Es 


Ev, Apartıman kiralamak için 


«Akşam»ın KÜÇÜK 
İLÂNLARI En süratlı ve en ucuz vasıtadır. * 


IBursada fakirlere 
“yardım 


Bursa belediyesi para yerine yiyecek verecek 


Bursa (Akşam) — Bursa belediyesi fakir ve muhtaçlara yaptığı yardım şeklini tebdil ve ıslaha karar vermiştir. 

Mahalle mümessillerinden aldıkları vesikalarla belediyenin yaptırdığı tahkikat üzerine kendilerine ekmek bağlanan, fakat ekmek yerine bedeli verilen fakirlerin sayısı günden güne artmaktaydı. Bu şekilde yapılan yardımı, bütçeli tahsisat ile denkleştirmek kabil olmadığından, bazı 


seneler de yapıldığı gibi, günün bi - 


rinde yardım parası bitiyor ve güdülen gaye de semeresiz kalıyordu. 


Bunu gözönüne alan belediye, ekmek yardımını da kışlık odun, kömür yardımı şeklinde toptan ve yılda bir defaya mahsus şekilde yapmağa karar vermiştir, Belediyeden ekmek alanların bir listesi tanzim edilmektedir. Bu seneki tahsisattan kalan para ile un satın alınarak, fakirlerin sayı ve ihtiyaçlarına göre tevziat yapılacaktır. 


Bu suretle (Bursa belediyesi ekmek ve para veriyor) diye civar Vvilâyetlerden, hattâ şark vilâyetlerinden kaklarak Bursaya gelenlerin hareketlerine de sed çekilmiş olacağı gibi, hakikaten muhtaç olup ta belediyeye müracaat edemiyecek derecede çekingen duran bazı fıkaraya yardım imkânı da temin edilecektir. 
Bu tarzda yardıma muhtaç kimselerin aranıp isimlerinin bildirilmesi için zabıta ve mahalle mümessilleri- ne emir verilmiştir. 


Türkiye Radyodifüzyon Postaları DALGA UZUNLUĞU 


1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T.A.O. 19 74m. 15195 Kes. 20 Kw. 

T.A.P. 3170m. 9465 Kes. 20 Kw. 
ANKARA RADYOSU 
Pazartesi 19/12/938 
TÜRKİYE SAATİLE 

12,30: Müzik (kuartet - PI), 13: Saat 


ayarı ve haberler, 13,10 - 14: Türk müziği (Halk türküleri - Pl), 18: Müzik (eğlenceli plâklar), 18,30: Türk müziği (incesaz faslı), 19,15: Saat ayarı ve haberler), 19,25: Müzik (bir solist - Cümh. Başk. 
Flarm. Orkes. dan Klarinetist Hayrullah Duygu) 1 . Sonat No. 2 (Brahms) (Piyano Cemal Reşit), 19,45: Konuşma (Doktorun saati), 20: Türk müziği - (Münir Nureddin - Konseri) 1 - Eski şarkılar, 2 - Halk türküleri, 3 - Kendi eserleri, 21: Saat ayarı ve para, kambiyo ve toprak mahsulleri borsası, 21,15: Müzik (küçük orkestra) 1 - Der Vildşüts - uvertür (Albert Lortzing), 2 - Esmeralda No. 3 - Vals lant (Drigo), 3 Öjen Onejin (Çaykovski), - Kapris - (Bortkieviç), 6 - Fagelgvitir - Kauris - (Bortkievic), 6 - Fagelgvitter (Emil Valdöfel), 22,15: Konuşma, 22,30: Sinema sesi, 23,30 - 23,45: Son haberler ve yarınki program. 


Yurddaş: “ 
«Vücudumuzun genç ve dinç kalması için, şekere ve şekerli şeylere ihtiyacı vardır.» 

Sen de genç ve dinç kalmak istiyorsan, her gün şekerli şeyler yemeği ihmal etme. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 


ADYOLI 


ile SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM 


her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 


İstanbul Defterdarlığından Galatada Düdavendigâr hanında bulnnan maliye devairi ile Galatada Enamotarhi hanında bulunan muamele ve istihlâk vergileri müdürlüğü ka. 
loriferleri için 65 ton levamarin kömürü beher tonu 14 lira 50 kuruş muhammen bedel üzerinden açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 2/1/939 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Talipler şartnamesini her gün milli 


Emlâk müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin 938 


senesi Ticaret vesikaları ve o 7,5 te- 


minat makbuzlarile mezkür gün ve saatte milli Emlâk müdürlüğünde topla- 


nan komisyona müracaatları. (9124) 


TURA 


TARİHİ 


Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 


KINA 


ROMAN 


Tefrika No 3 —-/ 


Akay, saraya geldiğinden beri bu kadar heyecan duymamıştı. İşittiği şey acaba»doğru mu idi? 


Ve zabite dönerek: 

— Siz evinizde altın tasla mı su içersiniz? , 

Diye sordu. 

Subo cevab vermedi... Sadece içini çekerek, yere baktı. 

Yavaş yavaş dışarıya çıktı. 

Atlarına bindiler.. 

Karanlıklara karışarak kulübeden uzaklaştılar: 

Akay ölümle karşı karşıya... 

Gürgüzün zindanda öldüğü ve cesedinin dağda vahşi hayvanlar ağzına atıldığı haberi saray içinde çarçabuk yayılmıştı. Turakina, eski düşmanının ölümünden çok memrnundu. 

— Hasmımın biri öbür dünyaya gitti. Çing - Kayda prens Kotanın yanına kaçtı. Şimdi ölüm sırası onundur. Elbette günün birinde elime düşer... 

Diyordu. Akay, Gürgüz hanın ölüm haberini duyunca ağlamıştı. 
Akay onun suçsuz olarak zindana atıldığını biliyordu. Genç kız, Gürgüze yardımı dokunamadığına yanıyordu. Subo hakikati Akaydan gizlemişti. Subonun böyle hareket etmekte hakkı vardı. Turakina, Gürgüz han hakkında çok şiddetli emirler vermiş: 

— Ona yardım edenleri astırırım, demişti. Muhafız zabiti Akayı çok sevdiği halde, Gürgüz hanın bir çoban kulübesinde yaşamakta olduğunu bir türlü söyliyemiyordu. Yarın, öbür gün Akay bu sırrı ifşa ediverecek olursa, Subonun başı yere düştü demekti. Genç zabit kendi kendine: 

— Biraz daha sabredeyim, diyordu, Akayı denemeden buişi ona açamam. 

Subo, imparatoriçenin zulmünden korkuyordu. Cellâd başını vursa razı olacak, bunu göze alacaktı. Fakat, o, cellâddan ziyade demir 1zgarTalı zindanlara atılmaktan korkuyordu. İşkenceye hiç tahammülü yoktu, gözü yılgındı. Bilhassa Gürgüzün âkibetini gözlerile gördükten sonra, büsbütün yılmıştı. 

Subo, Akayın ağlamasına da dayanamıyordu. Akay, amcasının ölüm haberini aldığı gündenberi gözyaşı döküyor, Subo ile de eskisi gibi alâkadar olmuyordu. Subo bu vaziyet karşısında daha fazla tahammül edemezdi. Bir akşam sevgilisini gördü: 

— Benden niçin kaçıyorsun, Akay? 
Ben, senin dileklerini yerine getirmek için, canımı tehlikeye attım. Bütün bunları, seni sevdiğim için yapıyordum. Bu akşam sana derdimi dökmek istiyorum, Akay! Beni dinle.. ve benden kaçma! 

Diye yalvardı. 

Akay, genç zabitin elinden kurtulmak için: 

— İmparatoriçe beni bekliyor.. yolumu kesme! dedi ve yürüyüp gitmek istedi. - 

Subo, genç kızın kolundan yakaladı: 

— Seni bırakmam, Akay! Her zaman seninle konuşmak fırsatı elime düşmez... Biraz beni dinle... Söyliyeceklerim var sana! 

Akay kaçmakta ısrar ediyordu: 

— Ben, erkeklerden nefret ediyorum. Ölünceye kadar eşsiz yaşamağa karar verdim. Derdim başımdan aşmış. Bana derdini açma sakın! 
Seni teselli edecek halde değilim. 

Subo dayanamadı: 

— Amcan yaşıyor, Akay! Onu ben ölümden ve işkenceden kurtardım... 
Sana kendi derdimi değil, bunu söylemek istiyordum! 

Akay birdenbire mıhlanmşı olduğu yerde kaldı: 

— Ne diyorsun, Subo... Amcam yaşıyor mu? 

Subo: 

— Evet... O yaşıyor. Hem de şehir dışında bir kulübede, 

Daha fazla izahat veremedi. 
kadan ayak sesleri geliyordu. 


gibi, 


Ar- 


Genç zabit yavaşça fısıldadı: 

— Şimdiye kadar benden kaçıyordun, şimdi de ben kaçacağım. Haydi, kovala bakalım beni... 

Subo sarayın dehlizleri arasından süzülüp gitti ve o akşam bir daha görünmedi. 

Akay sendeliyerek kaçmıştı. 

Odasına döndüğü zaman, Moğol sarayına geldiği gündenberi bu kadar heyecan duyduğunu hatırlamıyordu. Günlerdenberi herkesin öldü- günü sandığı Gürgüz han sahiden yaşıyor muydu? Yoksa bunu, kendisini avlamak için Subo mu uydurmuştu? 

Akay kendini yatağının içine attı. 

Dizleri tutmuyordu. Kalbi kopacak gibi çarpıyor, beyninin içinde O güne kadar hissetmediği korkunç uğultular duyuyordu. 

Akay o gece yemek yemeden yattı... 

Uyuyamadı. 

Gürgüz han onun ilk tanıştığı ve ilk konuştuğu erkekti. Akay, iri yapılı, merd kahramanlardan çok hoşlanırdı. Gürgüz han da heybetli bir erkekti. Ona Rusyadan gelirken el uzatmıştı. Akay, işte bunun için seviyordu onu. 

Suboye gelince, bu genç zabit te onun kadar, belki de ondan daha çok cesurdu. Bir kusuru vardı: Fazlaca şımarıktı. Oktay han, bütün maiyetindekilere olduğu gibi, ona fazla yüzvermişti. 

Subo gençti, güzeldi, yakışıklı bir erkekti. Fakat, bütün bunlar neye yarardı? Akayın kalbini avlıyamıyacak kadar beceriksizdi. Üstelik - yaşa bakmıyarak - bir çok kadınla da sevişmiş, gönül eğlendirmişti. 

Akay ona nasıl inansın, nasıl bel bağlasındı? 

Eğer Gürgüz han gerçekten yaşıyorsa, Akayın ondan başka bir erkeğe gönül vermesine imkân yoktu. 
Akay, Gürgüz hanı - zindana düştükten sonra - daha çok sevmişti. 


Akay o gece sabaha kadar uyuyamadı. 

X 

Akay sabahleyin erkenden kalktı, sarayın bahçesine indi... Eline bir çöp alarak, ağaçlardan birinin dibin- de durdu... Etrafına bakındıktan sonra yere eğildi.. gözlerini kapadı.. 
toprağın üstüne bir takım çizgiler çizdi. Ve birden gözlerini açarak yere baktı: 

— ölüm... 

Diye haykırmak istedi oEtraftan çekindi. Vücudü titriyordu... 
Yerde ne görmüştü? Neden ölüm diye bağırmıştı? 

Şimdi, Gürgüz hanın yaşadığına inanıyordu. Fakat, kendi âdetlerince talihini yerde denerken, ölümle karşılaşmıştı. Akay bu faldan hiç te memnun olmadı. Talihi ona, yürüyeceği yolda ölümle, felâketlerle, iztırablarla karşılaşacağını haber veriyordu. 

O dakikada Subonun sözlerini hatırladı: 

«— Şimdiye kadar sen benden kaçıyordun.. şimdi de ben senden kaçıyorum. Haydi kovala bakalım beni!» 

Akay bahçede fazla kalmadı... Falına baktıktan sonra odasına döndü. 

Gürgüz han hakkında fazla malümat almak için, gerçek, Subonun peşini kovalamak lâzımdı. 


* 
x* 


«Onu bu gece rüyada gördüm...» 


Turakina, akıl hocasile konuşuyor: 

— Gürgüz'ü keşki ölmeden affetseydim... Onu bu gece rüyamda gördüm. Fatma! 

—, Onu affetseydiniz, ilkönce - size teşekkür edeceği yerde - tahtınızı devirmeğe kalkışırdı. O, ölmeğe müstahaktı, öldü. Siz de, yurdunuz da tehlikeli bir adamdan kurtuldu, imparatoriçem! 

(Arkası var) 
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A S$ Pi R Rİ N iü tesirinden eminşolmak için lüifön (e kasına dikka adini: © 


mar» 


Sümer Bank 


Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından: 


Fabrikamız için lâzım olan 6000 ton dolomitin Bartın suyu boğazında Boğazköyü civarından ihracı, deniz tarikile Zonguldak veya Filyosa nakli ve vagona tahmili işi bir müteahhide ihale edilecektir. İsteklilerin tafsilâtı öğrenmek ve şartnameyi almak üzere 20/12/938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. 


YURT GiŞESİ 


Yurd gişesi, heray büyük ikramiyeler vererek rekor kırdığı gibi bu keşidenin de en büyük ikramiyeleri olan 


45.000 ve 12.000 
Lirayı yine YURT GİŞESİ vermiştir Siz de dostlarınız ,gibi saadete ve bahtiyarlığa kavuşmak isterseniz Yılbaşı biletinizi, YURT gişesinden alınız Gişemizde biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Son günlere kalma- 


yınız. Taşra siparişleri kabul olunur. 
Adrese dikkat: İş bankası karşısında 17 No. da 


YURT gişesi sahibi 


Mehmet KİVANÇ 


Dahiliye Vekâletinden: 


Seferihisar su işine ait kapalı zarfla münakasa ilânı: 

Seferihisara takriben sekiz Km. de su isalesi, depo inşası şehir şebekesi ve diğer bilcümle müteferri işlerin yapılması için kapalı zarfla eksiltmeye çıkar ılmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 59672 lira 62 kuruştur. 

2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 300 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 


3 — Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlayan pazartesi günü scaat on birde | 


Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetinde yapılacaktır. 

4 — Eksitmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları 1âzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4233 lira 65 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya girme için alacakları vesika, 

5 -— Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar heyeti fen şefliğine müraaat etmeleri. (5092) (9073) 


Maliye Vekâletinden: 


1 — 31/Kânunuevvel/937 tarihinde ilân edildiği üzere eski Bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31/Kânunuevvel/938 ak. 
şamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31/Kânunuevvel/938 akşamına kadar bilâmum mal sandıklarile Cümhuriyet Merkez ve Ziraat bankalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 — Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1/Kânunusani/939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak mai sandıklarına ve Cümhuriyet Merkez bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) o (8806) 


ya A Ml NAR AN A 


Çünkü (ASPİRİNİ seneler; >. 
denberi her” fürlğ "soğukal: 


likte komisyona gelmeleri. 


Fiyetler 
Birinci hamur kâğıd ile 


Cinsi Kilosu 
Tavuk eti 3000 
Hindi eti 6500 
Ayva 5000 
Gümüşhane elması 6000 
Portakal «80» lik 15000 Ad. 


Kalın banka kâğıdı ile 
Kuruş 


— lamina İRİ 1938 


Hesap 
Defterleri 


AKŞAM Matbaasında 


satılmaktadır. 


Yevmiye ve kasa defterleri — Defteri kebirler — Muavin defterler 


BŞ Kâmilen İngiliz prese kartonile cildli 


Tahmin bedeli 
Kuruş 
58 
48 


1z 


4 


2230 
Kayısı eekirdeğiz 2500 48 1200 


“Açık “eksiltme ilânı; 


Baha didim Lisesi satınalma kurumundan: 


Tutarı ( İlk teminat 
Lira Lira 
1740 365 


İhale gün ve saatli 


22/12/9388 perşembe saat 


3120 14 açık 
4861 

550 168 22/12/938 perşembe saat 
1080 14,30 açık 

600 


Ceviz içi 1000 55 550 
Çam fıstık 500 180 900 362. 22/12/938 perşembe saat Kuru üzüm «No, 12» 2500 25 625 15 açık 
Kuş üzümü 500 20 100 
Kuru incir J 1500 23 345 
Fındık içi (kavrulmuş» 800 90 720 
Üryani erik 1500 25 375 
4815 
Tahan helvası 4000 34 1360 
Pekmez 3000 22 660 
Tahââ.. KE 2 Bye 1080 264 o 22/12/938 perşembe saat Tel kadaif | 1000 22 220 15,30 açık 
Yassı kadaif 1000 20 200 
ş 3520 
Tereyağı 1500 120 1800 186 22/12/938 perşembe saat Kaymak 500 135 675 16 açık 
2475 


Haydarpaşa Lisesi pansiyonu için yukarıda cins, miktarı, tahmin bedelleri, ilk teminatları ve eksiltme gün ve. 
saatleri yazılı yiyecekler parti halinde açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Beyoğlu İstiklâl caddesi Karlman karşısında Liseler Alım ve Satım Komisyonu binası içinde toplanacak 


komisyonda yapılacaktır. 


İstekliler şartnameleri mektebde görebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatte cari sene Ticaret odası vesikasile bir 


«8894» 


iŞ BANKASI nn 


939 KUMBARA iKRAMIYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKÂFAT 


Kuralar : 1 Şubat, 1 1 Mayıs, 2 26 Ağustos, 1 Eylül, 
1 ikinciteşrin tarihlerinde ŞeKİSEAKU 


e— iKRAMİYELER: 


1 Adet 2000 liralık 
" 1000 , 
y o 600 , 


» Oo 250 
, © 100 


2.000 lira 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 


32.000 


T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 


19 Kânunuevvel 1936 


Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATIN NECATİ yedir. 


AKŞAM 
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Bahçekapı SALiIH 
NECATİ 


mma Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 


PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 


tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. 4 


Öksürük 


en müessir ilâç 


iza deldiş 


Komprimeleri 
Kutusu 35 Kuruş 


Beşir Kemal - Mahmud Cevad 


ECZANESİ 
Sirkeci - istanbul 


KIRALIK EV 

Kalorifer ve sıcak su tertibatlı Boğaz ve Marmaraya nazır on bir odalı, bahçeli bir ev kiralıktır. Adres: Ayaspaşa Saray arkası 30. 


Çocuk bakımı kitabı 

Doçent Dr. Münir Ahmed Sarpyerin yazdığı 2 ci basımı çıkmıştır. 
Taşra satıcılarına tavsiye olunur, Her kitapçıda vardır. 


Dr. Kemal Özsan 


Operatör ürolog Muayenehanesini 'Tünel başında Bursa Pazarı üstüne nakletmiştir. 
Tel. 41235 # 


Daktilo Aranıyor 


“Türkçe ve İngilizceyi İyi bilen erkek sekreter daktilo aranmaktadır. Perapalas otelinin kapıcısına müracaat. 

* 


Dr. BESİM RUŞEN 


Cerrahpaşa Hastanesi Dahiliye Mütehassısı Çarşıkapı Tramvay Durak. Ahun Ap. ok SENER 


Selânik Bankası 


Tesis tarihi: 1888 


İdare merkezi : 
#STANBUL ( Galata) 
Türkiye şubeleri: 
ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 


MERSİN 
ADANA Bürosu 


Yunanistan şubeleri: 


SELÂNİK, ATİNA, 


Her türlü Banka muamelâtı Kiralık kasalar 


OSMANLI BANKASI 


TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
TESİS TARİHİ: 1865 
Sermayesi: 10.000.000 İngiliz liras 


Türkiyenin başlıca şehirlerile Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, İrak, İran, Filistin ve Yunanistan'da şubeleri. | Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. 


Her türlü banka muameleleri yapar 


Dr. IRFAN KAYRA 


Röntgen mütehassısı 


Türbe, Bozkurd kıraathanesi karşısında eski Klod Farer sokak No.8 - 10. 
Öğleden sonra 3ten Tye kadar 


SAĞLIĞINIZI KORUYUNUZ: 
(> 


, ; / 


MEYVA TUZU 


En hoş ve tabii meyva usarelerinden yapılmıştır. Taklid edilmesi kabil olmayan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 


Kiralık büyük mağaza 


Her işe elverişli, konforlu, mükemmel ve büyük bir mağaza kiralıktır. Yenipostane arkasında 47 No. lu 


Mazon ve Betton Ecza deposua müracaat 


MERHEMİ 


Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresi İlânları 


Beherinin muhammen bedeli 115 kuruş olan 10000 adet çam ağacından yapılmış maden direği 3/1/939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 


Reisliğine vermeleri lâzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada 


Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (9174) 


X* 

Muhammen bedeli (29580) lira olan 6000 adet gabyoni (takviye sepeti) 13/1/1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2218,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 148 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (9125) 


A Şe eczanede bulunur. 


Sümer Bank 


Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından: 


Fabrikamız için lâzım olan 40,000 ton'kireç taşının Irmak - Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ihracı ve Balıkısıkta vagona tahmili bir müteahhide ihale edilecektir. İsteklilerin tafsilâtı öğrenmek ve şartnameyi almak üzere 20/12/938 tarihinden'evvel Karabük Bürosu Müdürülüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. 


1939, YILBAŞI 


Hava Kurumu büyük piyangosu 


Büyük ikramiyesi 


( 500,000 ) Liradır 


Ayrıca: 200.000, 150.000, 100,000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükâfat 


vardır... 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler — (2.5), (5) ve (10) liralıktır... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 


HİÇ BİR HEDİYE mw 
HACI BEKİR şeker ve lokümu 


kadar makbule geçmez 


ALi MUHİDDİN 
HACI BEKİR 


Merkezi: Bahçekapı, şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 


Baş dönmesi - 


Uykusuzluk: - 


Sinir ağrıları - Çarpıntı ve si-Asabi öksü- nirdenileri ge rükler - Bay- len bütün ragınlık hatsızlıkları 


İYİ EDER 


TATLI BİR 
UYKU 
TEMİN EDER 


UYKU 
TEMİN EDEDR 


Yapı işleri ilânı 


Nafıa Vekâletinden: 


1 — İstekli çıkmamış olan Erzurumda grup inşaatının ikmail yine ayni 


şartlarla ve pazarlık usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 245.983 Jira 49 kuruştur. 

2 — Eksiltme 23/12/938 çarşamba günü saat 16 da Nafia Vekâleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

3.— Eksiltme şartnamesi ve buna. müteferri evrak 6.lira 15 kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 —- iEksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13,549 lira 17 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lâzımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafia Vekâletine müracaatları ve istidalarına en az bir kalemde 150,000 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilmesi muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. (5090) (9072) 


İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 


I — İdaremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan cinste 
1 adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilogramı tartabilecek kabiliyette ceman 3 adet baskül şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacak- 


tır. 
II — Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat, teminatı 187.50 


liradır. 

II — Eksiltme 30/X11/938 tarihine aslayan peşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsiz fenni teklif ve kataloklarını eksilteme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mutazammın vesika almaları lâzımdır. 

VI — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyoha gelmeleri ilân olunur. 

(8760) 


t, 


Uzunköprü Belediyesinden: 

Belediyemiz Elektrik tesisatında istihdam edilmek üzere (100) lira Üc. 
reti maktua ile ikinci sınıf ehliyetnameli bir elektrik şefi alınacaktır. Taliplerin 29/12/9348 tarihine kadar Belediye Encümenine müracaatları. o (9030) 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Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, “kırıklık ve tekmil ağrılara karşı GRIPİIN'i TERCiH EDİNİZ 


Çünkü bir fek kaşe almakla hastalığı defeder ve (o Fi ilerlemesinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşa (| (8 «GRİPİN> en muannid baş, diş ve romatizma ağrılarını; üşütmeden mütevellid Sinir ve adale ağrılarını izaleye kâfidir. 


Kat'i tesir Seri şifa 


“Gripin,, bu yağmurlu ve soğuk havalarda vücudünüzü Bir kaşe “Gripin,, çok kısa zamanda sizi rahat ve sıhhate hastalıklardan koruyacak en kuvvetli ilâcdır. kavuşturur. İcabında günde 3 aded alabilirsiniz. 


Her yerde ısrarla Gripin 

isteyiniz ve Gripin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 


BLAUPUNKT 


RADYVOSU RM 
En güzel 

o YILBAŞI 
HEDİYESİDİR “ 


6 Lâmbalı Super 
Fiatı: Bakalit kutulu 


T. Li 133. - 


Ceviz kutulu 


T.L. 140.- 


Teşhir ve satış salonu; 
Galata, Karaköypalas No. 16 


Fikir biraz cür'etkârane görülebilir... 
Fakat neticeleri şayanı hayrettir FEMİL Ağı marsın unut, 

İcad edilince kadın inanılmiyacak derecede 


F E M i L BAĞIvüyük bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata k u, 


avuşti 


Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü gün-HH VE , lerde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden (| BAĞIkurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta * etti, 
En ince elbise ve endar banyo mayoları al- 


| F E M İ L BAĞItında sezilmez, kullanan kadın bile mevcu- 


diyetini kat'iyyen farketmez. 


o VE Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponların ka-FEMi BAĞItınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve tenasüli ıstırablarını ortadan kaldırır, 


e ve (Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kır. 
F 1 mızı hususi iki cins pamuktan kimya hari. 
bağı kalarile mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 


. VE Bayanların (aylık temizliklerinde) en birin- i || bağı ci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın, 


|-77x. “BAGI 


kullanmalıdır. FEMİL küçük ve yumuşak olduğundan el çantanızda bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur, 


Türkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği Fabrikaları A. Şirketinden: 


Bakırköy ve Kayseri Fabrikalarımız kaput bezlerinin satış fiatları aşağıda gösterilmiştir. 
Bu fiatlar fabrikada teslim ve peşin tediye şartile muteberdir. 


modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ilâ 500 liradır. 
—EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR— Taşradaki muhterem müşteriletimize arzu ettikleri takdirde yeni katalok gönderilir, SİNGER SAAT MAĞAZALARI — İstanbul Eminönü. Tel; 21964 


Bir balyadan eksik satışlarda fiatlara yüzde 2 zammolunur. 
KAYSERİ FABRİKASI MAMULÂTI 


Tip : 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Krş. 
Tip: 14 Anahtar marka 85 santim ' bezin 36 metrelik topu 704 Krş, 


BAKIRKÖY FABRİKASI MAMULÂTI 


Tip: 9 Kartal marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 Krş. 
Tip: 9 Kartal marka 90 santim bezin 36 metrelik topu 705 Krş. 


Ambalâj ve nakliye ücreti müşteriye aiddir. 


mw A LETUAL 
“)Z. HOVAGIMYAN 


İstiklâl caddesi No. 437. Tel: 43752 


Dünyada meşhur Pariste KLAVERİNİN en son sistem ve 

İu,/ -xnetin GENLERİ, yeni şekilde SKANDAL ve son moda metin 

SÜ) KESTOS SÜTYEN GORJLARI gelmiştir. Kullanışı güzel bir yi” tuvalete çok delâlet eder. z 


Bütün ağrıları 


SEFALİ 


100/100 geçirir. 
BAŞ - DIŞ - NEZLE - GRIP 


Kadınların ay sancılarına karşı 


87 SENELİK MEVCUDİYETİ 


esnasında olduğu gibi daima iyi cins malları her yerden müsait şartlar ve ucuz fiatlarla satmağa devam edecektir, 

Trençkotlarımız, Koverkortlarımız, Renkontlarımız ve Gabardinlerimiz biçim, cins, ve şıklık itibarile emsalsizdir. 


Beyoğlu BAKER mağazaları 


Sahibi Necmeddin Sadak 


İsmarlama Lüks ve sıhhi , korseler yapılır.4 Umumi neşriyat nk İn Rado 


